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İZLEYİCİDEN GELENLER 


Merhaba, Pazar akşamı yayınlanan Nip/Tuck inanılmaz güzel bir dizi. Evde CNBC-e tutkunu bir tek benim diyebilirim. Ama evdekileri de bu tutkuya çekmiyor değilim. Pazar akşamı evdekilere (annem ile babama) "bugün ll’de estetik cerrahi ile ilgili bir dizi var. Yeni başlıyor CNBC-e'de isterseniz seyredin" demiştim. Tabii onlar da açtı kırmadılar beni. Ama dizinin ikinci dakikasında o sahnelerin olması hemen benim odadan çağrılmama sebep oldu. 
Ama umursamadım yani, yine benim haklı savunmamı yaptım. 
Sadece dizinin burası böyle diyerek ben koyuldum seyretmeye. (Onlar seyretti mi bilmiyorum) Nip/Tuck gerçeklen muhteşem bir dizi.The O.C.. Las 
Vegas, Angel, Arrested 
Development, 24, Scrubs ve 
The Simpsons diğer olmazsa olmazlardan. Türkiye’nin 


kaliteden ödün vermeyen tek kanalı olduğunuzu söylemek istiyorum.Yayınınızda başarılar diliyorum... P.S.: Ekim 5'i benim doğumgünüm eğer bu mailimi derginizde yayınlarsanız benim için CNBC-e'nin dizilerden sonraki en büyük hediyesi olacaktır. Teşekkür ederim. 

EREN ÖZTÜRK 

Sevgili Eren, 

Dizinin önünde yayınladığımız 
18 yaş uyarısının farklı izleyici 
grupları için farklı anlamları var, işte bunlardan bazıları; 

“Aman dikkati Diziye kıyamadığımız için fazla kesip biçmedik, sürpriz sahneler sizi zor durumda bırakabilir, kumanda elinizde olsun annebaba yaklaşırken zap yapın.” 
“Değerli RTÜK üyeleri, görüldüğü gibi diziyi 23’ten sonra ve uyan yaparak yayınlıyoruz. Kimsenin fiziksel 


gelişimine engel olmak istemiyoruz. “ 

“Muhafazakar ailelerin dikkatine! Hoşunuza gitmeyecek sahneler canınızı sıkabilir, söylemedi demeyin, başka kanala geçin, bize ahlaksız TV muamelesi yapmayın.” 

“Psikopat çocuklun ekrandan uzaklaştınn, dizideki sahneleri küçük kardeşlerine ya da hayvanlara uygulamak isteyebilirler.” 

“Sevgili Eren, bu annenlere tavsiye edilecek bir dizi değil, açık sahneler, kesip biçilen insanlar ve şiddet var, hemen salona git ve kanal değiştir, odandaki televizyon gidebilir.” 
Gördüğün gibi 5 saniye sürse de çok faydalı ve çok anlamlı bir uyarı. En önemlisi bizim güzide izleyicilerimiz için güzel bir dizinin başlayacağını gösteriyor. 
Doğum günün kutlu olsun. 

C.A. 
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Yayınlarınızı ilgiyle ve çok beğenerek seyrediyorum. Fakat dün akşam ki 24 dizisine öyle bir hazırlık yapmıştım ki, yemeğimi suyumu o an ne lazımsa yanıma almıştım, çünkü tek solukta izleyeceğim dizi başlıyordu. Şok reklamlar. 
Kesinlikle reklamların kanalın varolması için gerekli olduğunu biliyorum ancak bir sponsor bulunamadı mı? Bu diziye başına ve sonuna sponsor olmak kim istemez (tabii fiyat uçuk değilse). Arkadaşlarım daha ilk reklamda aradılar 'hani kesintisizdi' diye... O kadar reklamını yaptım ki dizinin, kesinlikle reklam yok diye... 
Neyse artık heralde bu sezon böyle olacak. Saygılarımla. 

İyi yayınlar 

SELÇUK GÜLERYÜZ 


Sevgili Giileryüz, 

Sizi arkadaşlarınıza mahcup etmişiz. Para hırsının kurbanı olduk, bazı arkadaşlarımız jeep aldı, Miami ve Manhattan’da daireler, yatlar katlar derken para yetmedi biz de 24’ün sponsorluğu için uçuk fiyatlar istemeye başladık. 

Hazır tutmuş bir dizi, ‘uçuk ’ bir fiyatla 24 haftada zenginiz hesabı yaptık. Olur mu Selçuk 
Bey Kardeşim, kesintisiz sponsorluk, dizinin içinde yer alan spot reklam üzerinden hesaplanır, kaç dakika reklam alıyoruz ona bakar, ortalama fiyatımızla çarpar, kesintisiz sponsorluk yapmak isteyen müşteriden bu fiyatı talep ederiz. 
Bu arada bir arkadaşımızın 4X4 aldığı doğru, ama onu dergi fiyatına yansıttık. 


24 dizisi yayınlarında 
senkronizasyon bozukluğu var. 
Yayın çok hızlı ilerliyor ve gözlerimize zararlı. Geçen hafta bildirmiştim, umarım bu hafta aynı şeyi yaşamayız. 

Uyarmak istedim. 

RUŞEN AKKAN 

Sayın Akkan, 

24'ün hızı ile ilgili şikayetinizde tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadık. Size göre dizinin temposu mu çok yüksek? 
Senkronize olamayan sesle görüntü mü, altyazılar mı, sık 


sık kullanılan bölünmüş ekranlar mı; yoksa başka bir şey mi var? Şimdi bu şikayetinizi gidermek için mesela bandı ağır okusak, bu defa ‘gerçek zamanlı’ 
dizi formatım bozmuş, ‘yavaş zamanlı - ağır ağır ilerleyen dizi’ yapmış oluruz. ‘Zaman göre celidir’ desek bile, kimseye izah edemeyiz bu durumu. 
Konuşmalar filan da biraz acayip duyulur tabii. Uyarınız için teşekkürler, ancak ne yapacağımızı hakikaten bilemiyoruz. 

G.Y. 



C.A. 





Cepten Turkcell işlemlerimi nasıl yaparım? 




ceWAP 

veriyorum: 

WAP ’le! 

Hem de çok kolay. WAP’lı telefonunuz varsa cepten ^fi.turKcell.com. ; ’ye bağlanın, ‘TurKcell Hizmetler ’ni tıklayın. 
‘ jnfine İşlemler’ menüsünden SüperŞifre’nizi girip Turkcell işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin. Üstelik ‘WAP Arama’yı tıklayıp dilediğiniz anahtar sözcüğü yazabilir ve bütün WAP dünyasına da ulaşabilirsiniz. 

Cep telefonunuzun WAP ayartan için WAP boşluk, cep telefonunuzun modelini yazın, 

2222’ye gönderin. Ayariannız ücretsiz olarak cebinize gelsin. 



t 


WAPCELL 


HAZIR KART 


TURKCELL 
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Sevgili CNBC-e, 

Bilgi Üniversitesi, İngilizce 
Bölümü öğretim görevlileri olarak, seçmiş olduğunuz diziler için sizi içtenlikle kutluyoruz! 

O.C., Las Vegas, Boston Public, 
Two & A Half Men, 

Everybody Loves Raymond...vs gibi diziler sayesinde diğer kanalların gösterime sunduğu 
10-15 yıllık dizilerden bizi kurtardınız ve dünya ile bağlantımızı tekrar kurdunuz. 
Angels in America'y] da sabırsızlıkla bekliyoruz... 
Emmy'leri seyrederken iik defa bu kadar yakın takipte olduğumuzu hissettik ve gurur duyduk. Teşekkür ederiz ve başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. 

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK 
BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ 

Sevgili öğretim görevlileri, 

İlginiz ve sevginiz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de size meslek hayatınızda, akademik 


kariyerinizde ve bilimsel çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

G.Y. 

24 dizisini, başladığı ilk yıldan 
itibaren aralıksız ilgiyle izliyoruz, hatta tiryakisiyiz diyebilirim. 
Ancak pazar akşamları yayınlanması, bizleri son derece zor durumda bırakıyor. Bildiğiniz gibi, pazar akşamları futbol maçları var. Akabinde de yorum programları yer alıyor. Ayrıca, pazar akşamları genellikle dışarıda yemek yenilir, maç izlemeye misafir gelebilir ya da maça gidilebilir, sinemaya gidilebilir... Pek çok şey sıralamak mümkün. Kısacası, büyük bir ikilemde kalıyoruz. 
Lütfen 24 dizisini pazar akşamlarından alın, ya da hiç değilse hafta ortası makul bir saate tekrarını koyun ki gönüi rahatlığıyla izleyebilelim. 
Şimdiden teşekkürler. 

BERAL ERGÜÇ 


Sayın Er güç. 

Bahsettiğiniz ikilem aslında haftanın her akşamı için geçerli. 
Mesela çarşamba akşamı 
Şampiyonlar Ligi, perşembe yakın bir arkadaşın doğum günü, cumartesi parti filan olabiliyor; herkes sosyalleşme ihtiyaçlarını bir şekilde gidermek zorunda (Bizim aramızda önemli sayıda asosyal var, o ayrı). Yine de müşteri memnuniyeti bizim için kesinlikle ilk sırada. Böyle şikayetleri mümkün olduğunca azaltmak için hafta sonu gündüz tekrarlarımız var. Birkaç dizi dışında, 24 dahil prime time yayınının önemli kısmını bir sonraki hafta sonu izlemek mümkün. Tabi buna karşılık 
“pazar sabahı dışarıda kahvaltı ediyoruz”, “cumartesi çamaşır günüm”, “pikniğe gidiyoruz” 
yakınmaları gelebilir, hepsi haklıdır. Bir başka çare de her gece 00:00 - 06:00 arasında 
CNBC-e izlemek. 

G.Y. 



Cepten Turkcell işlemlerimi nasıl yaparım? 








KAÇIRMAYIN 


^GELS in AMERIcA 

2U)ALDA ADAY GÖSTERİLDİĞİ EMMY ÖDUİ^ERİ'NDE 11 DALDA ÖDÜL ALARAK YİLIN YARİMİ OLDUĞUNU KANlfl^YAjM ÂNGELS İN AMERICA EKİM AYINDA MERT ÇARŞAMBA CNBC-e'DE^ 


Angels in America mini dizisi, son yıllarm hakkında ne çok konuşulan dizilerinden biri. 56. Emmy Ödül Töreni’nde, aday olduğu bütün yaratıcdık dallarında ödül alması da, Mike Nichols’m dizisinin daha da fazla ilgi toplamasına yol açtı. 

CNBC-e izleyicileri bu bol ödüllü mini diziyi Ekim ayı boyunca Ustalara Saygı Kuşağı’nda izleyebilecek. 

Tanrı, Cennet’i terk etmiş; kullarını da. Yd 1985, Reagan Beyaz Saray’da. Azrail’in tırpanı, eşcinsellere mahsus bir salgın halinde. ABD’yi saran AIDS’in kurbanlarını Tony Kushner’in kendi oyunundan televizyona uyarladığı Angels in America’mn yılın en başarılı mini dizisi olduğu kesin. Bunda, dizinin yönetmeni Mike Nichols’un aslında bir sinema yönetmeni olmasının ve dizîâne-fihn tadı vermesinin de rolü vâpi’Oyıııicuları, özellikle de kadîa oyuncuları / iyi'yönetmesivle tanınan Nichols, bu marrfptinTSa^ gels in America’^ da göstermiş.,.-’ ‘ 

Hikâyeyi ve pyuncuların ödûf'3uftımunu şöyle özetleyebiliriz. Manhattan’da Trior Walter (aday Justin Kirk),'ddrt yıllık sevgilisi Louis’e (aday Ben Shenkman) haşîa olduğunu söyleyince, Lou kaçma yolunu ve Sonuçta pişmanlığı seçiyor. Evli, Mormon, ve Cumhuriyetçi bir avukat olan Joe Pitt (aday Patrick Wilson), sağcı Roy Cohn’uB (Emmy’li Al Pacino) zorlamasıyla. Adalet Bakanfığı’nda işe girmeye niyetleniyor. Her ikisi de, gi^li eşcinsel. Pitt, utand^ı için ve,ÜinŞel baskıdan; Cçhn ise böyle bir . ‘gü^ü?lük belirtisini’ kenidis^e yakıştıramadığı ve \(ktidahıiı kaybetmek istemediği için. Pitt’in karısı Harper (Eıûmy’Ü Mary-Louîsfe Parker), cinsel yanı olmayan by ivlilikte kendini İValium’la teselli etmekte. Bir melek (aday Bmma Thompson) basta ve yalnız Prior’ı, ölerek pep^bei;iOİmaya da^t eder. 
Pitt’in Mormon annes^ile (Enjöıy’li MerylSîirttep) 


yakın dostb olaniçşcinsel hastabakıcı Belize (aynı rolü sahnede de üstlenmiş olan Emmy’li Jeffrey Wright) ona seçmesi için yardımcı olur. 

Nichols, yaklaşık knk yıl önce, otuz küsur yaşındayken Edvvard Albee’nin tartışmak, çoğu kişinin hissiyatını inciten oyunu Who’s Afraid of Virginia Wolfu {Kim Korkar Hain Kurttan?) sinemaya uyarlamış, birinci sınıf bir oyundan birinci sınıf bir film çıkarmıştı. Aynı başarıyı Angels in America'da da gösteriyor. Kushner’in oyunu, ashnda iki ayrı oyundan oluşuyor: The Millenium Approaches (Milenyum Yaklaşıyor) ve Perestroika (Perestroyka). 
Çok karakterli, nefis diyaloglu bir oyun/dizi. 

Karakterleri arasında eşcinseller, Mormanlar, evsizler, Amerikan Rüyası’mn bozulmuş halinin temsilcisi Cohn, çılgınhğm eşiğinde bir kadın, çoktan ölmüş atalar, Ethel Rosenberg ve muhtelif kıtaların -melekleri de var. 

Sevin Okyay 






ANGELS İN AMERICA 

Her Çarşamba 22:00 (6 Bölüm) 
tik Bölüm: 6 Ekim 


Yönetmen: Mike Nichols 

Oyuncular: Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Justin Kirk, Ben Shenkman, Mary-Louise Parker, Jeffrey VVright, Patrick VVİlson, James Cromwell... 


(TV Filmi / Mini Dizi Dalında) 

KAZANDIĞI EMMY ÖDÜLLERİ 


• En iyi Dizi 

• En İyi Erkek Oyuncu 
Al Pacino 

• En İyi Kadın Oyuncu 







JODİE Fpş^m BAŞROLDE 
' oYmDfĞfcÖNTACT. DİĞER BİLİM k. 'kurgu FİLMLERİNDEN FARKLI *,013û;RÂK ne ABARTIYA KAOTI NE DE UZAYLILARI DÜŞMAN, UCUBE YA DA 
İSTİLACI GİBİ GÖSTERDİ 


Eylül ayının başında The Times gazetesi mahreçü, yazdı basınımızda da yer alan habere göre Porto Riko'da bulunan Arecibo radyo teleskobu, geçen bir yıl içinde üç kez dünya dışı varlıklar tarafından gönderilmiş olabileceği sürülen bir sinyal saptadı. 

xadyo sinyallerini 
'Dünya Ötesi Bilgi Araştırma Prograiıl&fmn (SETİ) belirlesinyale herhangi bir astrono- mi olaymın ya da doğal bir se- 
3^ yg} açnıadıgı kaydediliyor. 

türü içinde uzagizemi ya da uzayldarla ^^||H[^â|^^^^K^tişim, sinemanm sıkça sa- 
. genelde abartıya 

. 7 |M^H|^m^(uz^^ar düşmandn, ucu- 
’. istilacıdır damgalı 

3 masalsı anlay ' (Spielberg yaklaşımı) 

^KKi, ^'^j^sbaşvurulan temalar ol- 

. ■> muştur. 

Hollywood’un kiliseye ve bilime 
■ ^ eşit mesafede yaklaşan (her ikisine 

^ de eleştirilerini de sakınmayan) 

Contact (1997) gibi bir film yapması ilginç. İhtişamh özel efektlerle bezeli bu yüksek bütçeli film başka geze- 




genlerde ‘ileri uygarlıklar’ keşfetme olasılığı konusunu işliyor. Bunu yaparken de günümüzün önemli gündem konularından biri olan bilim ve din arasındaki çatışmak ilişkiyi merkezine oturtuyor. Ünlü astronom yazar Cari S^an’m 1985’te yayınlanan aynı adlı kitabından uyarlanan filmin başrollerinde Jodie Poster ve son yıllarm gözde oyuncusu Matthew McConaughey oynuyor; yönetmen Forrest Gump ile tanınan Robert Zemeckis. Her ne kadar Contact gişede -yine başka gezegenlerdeki canlıları konu edinen- Men in Black'm başarısım yakalayamadıysa da yine de vizyona girdiği dönemde en çok izlenen filmlerden biri olmayı başardı. Hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler alan filmi göklere çıkaran eleştirmenler, özellikle işlenen konunun ciddiyetini ve uyarlamadaki başarısını vurguladılar. 

İNATÇI VE KIRILGAN POSTER 

Contact filminde çarpıcı birçok sahne var: Açılışta kameranın uzaym derinliklerindeki yıldız sistemlerinden geçerek dünyaya yönelirken arkada duyulan radyo sesleri; Ellie'nin (J.Foster) Vega’ya uçuşu sahnesindeki etkileyici ışık oyunları; dünyadan uzaya gönderilen ilk resmi sinyalin Hitler'in Berlin Olimpiyatlan’nı açış konuşması olması; banyo dolap kapağındaki ayna ile yaratılan muhteşem geçiş ve EUie'nin Ulusal Radyo Astronomi Rasathanesi'nde (NRAO) çanakların altında kulaklıkla son bir kez umutsuz dinleme yaparken beklediği sinyali yakalaması. 

Filmde Jodie Poster her zamanki gibi hem başına buyruk hem de kırılgan oyunculuğuna başvuruyor, bu açıdan The Silence of the Lambs'deki oyunculuğunu hatırlatıyor. Filmde Tom Skerritt, James Woods, Angela Bassett, John Hurt gibi oyuncuların yanı sıra Bili Clinton, Jay Leno ve Larry King gibi portrelere de rasthyoruz. Filmin etkileyici müziği ise, Van Helsing, Forrest Gump, Tomb Raider, Back to the Future, Revenge of the Mummy'dm tanıdığımız soundtrack üstadı Alan Silvestri'ye ait. Contact, garip biçimli uzaylı yaratıklar gösterilmeden de bilimkurgu film yapılabileceğinin başarılı bir kanıtı. 

Süha Çalktvik 


KAÇIRMAYIN 


DOLORES 
CLAİBORNE 

8 Ekim Cuma, 22d)0 

Yönetmen: Taylor Hackford 
Oyuncular Kathy Bates, 
Jennifer Jason Leigh, 
Christopher Plummer, David 
Strathalm. 

Yapım Yılı: 1995 

Stephen King uyarlaması, ancak bu kez daha öncekiler kadar çıplak bir korku yok. Gerilim, karakter özerinde ve onun adına yavaş yavaş yükselmekte. Dolores Claibome (Kathy Bates) filmin merkez karakteri. Geçmişi bir parça karanlık. Ona sürekli kötü davranan kocasını öldürmüş bir katil olabilir ya da olmayabilir; izleyici olarak elimizdeki tek veri bu konuda söylentiler olduğu. Şimdi de uzun süredir bakımını yaptığı yaşlı ve hasta kadın Vera’nın merdivenden düşüp ölmesi sonrası yine tüm bakışlar onun üzerinde toplanmış durumda. 
İkinci kez toplumsal sorgulama başladı: 

“Onu sen mi öldürdün?” 

TANGOS, L'EXIL 
DE GARDEL 

25 Ekim Pazartesi, 22.-00 

Yönetmen: Femando Solanas 
Oyuncular Marie Laforet, 

Philippe Leotard, Miguel 
Angel Sole, Marina Vlady. 

Yapım Yılı: 1985 

Femando Solanas'ın ustalıkla kurguladığı Tangos, l’exil de Gardel (Tangos, the Exile of Gardel), En İyi Rlm Müziği dalında Astor Piazzolla ve JosĞ Luis Castineira de Dios’a Cesar Ödülü, yönetmenine ise Venedik Rlm Festivalin’de Jüri Özel Ödülü kazandırmıştı. 
Arjantin’den uzakta, Paris’te sürgün hayatı yaşayan ve tiyatro oyunu sahnelemeye karar veren bir grup Arjantili’nin hikayesi anlatılıyor bu filmde. Arjantin’de yaşayan, yazdıklarını bölüm bölüm gizlice postalayan bir yazarın oyununu sahnelemeye karar veren sürgünde¬ ki grup, aslında kendilerini oynamaktadır. 






Otl-VER STONE PLATOONVN SENARYOŞUNU BİRKAÇ /^DA IjlİRDL BU HIZIN NEDENL^İNDEN BİRİ KENDİ ANILAm|lDAN YOLÂ ÇyallfeoLMASIYDI 




yatına mal olan kanlı bir savaş söz konusu. 

Vietnam filmleri denilince akla çok sayıda film gelse de konumuzun bu ay Gişe Filmleri Kuşağı’nda gösterilecek Platoon olduğunu unutmuyor ve derhal Oliver Stone’un 54 günde tamamladığı bu küçük bütçeli filme konsantre oluyoruz. 

Küçük bütçeli derken şaka etmiyoruz. Platoon’un bütçesi 80’li yılların ortalarında çekilen bir Holiyvvood filminin bütçesinin yarısı kadar bir miktar olan 6,5 milyon dolardı. Filmin 54 günde bitmesi gerekiyordu; zira muson mevsimi geliyordu. Platoon’un senaryosunu Oliver Stone birkaç ay gibi kısa bir sürede bitiriverdi. Çabuk yazmasının nedenlerinden biri kendi anılarmdan yola çıkıyor olmasıydı elbette. Holiytvood’un ‘solcu yönetmeni’ olarak tanınan Stone, kendi kuşağının diğer solcu gençlerinden farklı olarak askerlik çağrışım yakmamış, savaşa gitmeyi tercih etmişti. Aslında Platoon’u çekmeyi de 76 yılından beri istiyordu; ama 70’li yıllarda Vietnam meselesi hâlâ bir tabuydu ve izleyici, Amerikalılar’m Amerikaldar’la savaştığını anlatan bir öyküyü izlemeye hazır değildi. 

"SAVAŞTA İLK YİTİRİLEN MASUMİYETTİR" 

Oliver Stone’u ünlü eden de Platoon oldu aslına bakarsanız. Gerçi Midnight Express^'m yazarı olarak akıllarda yer etmişti ve Salvador ile gelecek için parlak bir ışık saçmıştı, ama onu FIollywood’un A listesine sokan, bir de Oscar kazandığı, Platoon oldu. ‘Savaşta Uk yitirilen masumiyettir’ sloganıyla yola çıkan film, şüphesiz yönetmenin en kişisel filmi. Filmin çekim aşamaları ise başta Stone’un filmdeki yansıması Charlie Sheen olmak üzere tüm oyuncular ve teknik ekip için 8 haftalık bir Vietnam Savaşı olmuş. Hatta çekimlerin bir aşamasında Stone’un bile hayatı tehlike altındaymış. 
Yerel ekibin başıyla kavga eden ve onu sinirli bir biçimde iten Stone adamın silah taşımaya başlaması üzerine bir hayli tedkgin olmuş. Nihayetinde herkesin içinde adamın onu yumruklamasını kabul etmiş de barış sağlanmış. 

Son olarak söylenecek şey şu olabilir belki: Stone’un yapmak istediği bir Vietnam filmi değildi aslında, kendi Vietnam filmiydi. Yaptı da. Yaşadığı cehennemin içinde onu ayakta tutan tek şey de bu olmuştu belki. Bir film olarak savaş, yıllar sonra da bir savaş olarak film. Gerçek ve kurgu birbirine karışmıştı kafasında. Adı Platoon. 

Emrah Kolukısa 



KOMEÇf 


BLAZING 

SADDLES 

12 Ekim salt, 22:00 

Yönetmen: Mel Brooks 
Oyuncular Cleavon Liftle, 
Gene Wilder, Slim 
Pickens, Mel Brooks. 
Yapım Yılı: 1974 


Blazing Saddles, Mel Brooks’un en komik filmlerinden - biri. Ünlü komedyen Richard Pryor’ın da senaryosuna katkıda bulunduğu kusursuz bir vvestern parodisi. Sıradan ve sessiz bir kasabanın ortasından tren yolu geçeceği ortaya çıkınca herkesin huzuru kaçacak. Ortalığın karışmasında en etkili isim, bir tür kötülük abidesi olan Hedley Lemar. Adamlarını, huzuru bozmak için kasabaya salan Lemar, şerifin öldürülmesinin ardından politik gücünü kuilanarak yeni şerif isteyen bu Batılı kasabaya, Batı’ya atanan ilk siyah şerifin gönderilmesini sağlayacak. Bu şanssız siyahi şerifin adı Bart. 


PLAYING 
MONA USA 

26 Ekim salt, 22:00 

Yönetmen: Mafthew Huffman 
Oyuncular Alicia Wift, 
Harvey Fierstein, Ellioft 
Gould, Brooke Langton 
Yapım Yılı: 2000 



Playing Mona Usa, Alicia Witt tarafından canlandırılan Claire Goldstein’ın hayatı çevresinde gelişiyor. 23 yaşında genç ve parlak bir piyanist Claire. (Alicia Witt gerçek yaşamında da piyano konusunda yetkin bir isim.) 

Genç yetenek Claire Goldstein’ın hayatı. San Francisco Müzik Akademisi’nden mezun olacağı sırada ters gitmeye başlar. Yarışmada başarılı olamaz, paratoner gibi üzerine çekmektedir dertleri. Tüm yan hikayelere karşın film bbyunca Alicia VVitt’li Claire, öykünün merkezinde kalacak. 







KAÇIRMAYIN 



NOT VVITHOUT 
MY DAUGHTER 


GERÇEK BİR OLAYDAN HAREKETLE 
ÇEKİLEN KIZIM OLMADAN ASLA. 
İLK BAKIŞTA POLİTİK BİR FİLM GİBİ GÖRÜNSE DE KORKU FİLMLERİNİ 
ARATMAYAN BİR HİKAYESİ VAR 







THE RA. PREMIER LEAGUE 


FUTBOLUN 

KLASİĞİ 

FUTBOLUN 

HEYECANI 




\ 





AYLIK FİLM AK 



HUMAN RESOURCES 

Yönetmen: Laurent Cantet 
Oyuncular: Jalil Lespert, 
Jean-Claude Vallot. 

GADJO DILO (THE CRAZY 
STANGER) (11 Ekim) 
Yönetmen: Tony Gatlif 
Oyuncular: Romain Duris, 
Rona Hartner, Izidor Serban, 
Ovidlu Balan. 


HOLLYVVOOD SHUFFLE 

(5 Ekim) 

Yönetmen: Robert Tovvrısend 
Oyuncular: Robert Townsend, 
Anne Marie Johnson, Starletta 
DuPois, belen Martin. 

BLAZING SADDLES (12 Ekim) 
Yönetmen: Mel Brooks 
Oyuncular: Cleavon Littie, 

Gene Wilder, Slim Pickens, 

Mel Brooks. 



LEGOUTDE LA CERISE 
(TASTEOFCHERRY) (iSEkim) 
Yönetmen: Abbas Kiarostami 
Oyuncular: Homayoun 
Ershadi, Safar Ali Moradi, 

Mir Hossein Noori. 


VALLEYGIRL{l9Ekim) 
Yönetmen: Martha Coolidge 
Oyuncular: Nicolas Cage, 
Deborah Foreman, Elizabeth 
Daily, Michael Bowen. 


TANGOS, L'EXIL DE 
GARDEL(25Ekim) 

Yönetmen: Fernando Solanas 
Oyuncular: Marie Laforet, 
Philippe Leotard, Miguel 
Angel Sole, Marina Vlady. 


PLAYING MONA USA 

(26 Ekim) 

Yönetmen: Matthevv Huffman 
Oyuncular: Alicia Witt, Harvey Fierstein, Elliott Gould, 

Brooke Langton 


ANGELS in AMERICA 

(6 Bölüm/İlk Bölüm: 6 Ekim) 
Yönetmen: Mike Nichols 
Oyuncular: Al Pacino, Meryl 
Streep, Emma Thompson, 
Justin Kirk, Ben Shenkman. 



HARLEY DAVIDSON AND 
THE MARLBORO MAN 

(7 Ekim) 

Yönetmen: Simon Wincer 
Oyuncular: Mickey Rourke, 

Don Johnson, Chelsea Field, 
Daniel Baldvvin, Tom Sizemore. 

STATE OFGRACE (14 Ekim) 
Yönetmen: Phil Joanou 
Oyuncular: Sean Penn, Ed 
Harris, Gary Oldman, Robin 
VVriht Penn, John Turturro. 

PLATOON (21 Ekim) 

Yönetmen: Oliver Stone 
Oyuncular: Willem Dafoe, Tom 
Berenger, Charlie Sheen, 

Forest Whitaker, Johhny Depp. 

CONTACT (28 Ekim) 

Yönetmen: Robert Zemeckis 
Oyuncular: Jodie Foster, 
Matthevv McCanaughey, James 
Woods, John Hurt, Tom 
Skerritt 





HOLLYWOOD 

SHUFFLE 

Robert 

Tovvnsend 

yazdı, yönetti 

ve başrolü 

oynadı. 'Medya 

dünyasında' 

siyah olmanın 

zorluğunu 

anlattı. 












CRIMINAL LAW (l Ekim) 
Yönetmen: Martin Campbell 
Oyuncular: Gary Oldman, 

Kevin Bacon, Karen Young. 

DOLORESCLAIBORNE 

(8 Ekim) 

Yönetmen: Taylor Hackford 
Oyuncular: Kathy Bates, 
Jennifer Jason Leigh. 

BADTIMING (15 Ekim) 
Yönetmen: IMİcolas Roeg 
Oyuncular: Art Garfunkel, 
Theresa Russell, Harvey Keitel. 

NOT VVITHOUTMY 
DAUGHTER(22Ekim) 
Yönetmen: Brian Gilbert 
Oyuncular: Sally Field, Alfred 
Molina, Roshan Seth. 

L'ADDITION (29 Ekim) 
Yönetmen: Deniş Amar 
Oyuncular: Richard Berry, 
Richard Bohringer, Victoria 
Abril, Farid Chopel. 


BY LOVE POSSESSED 

(2 Ekim) 

Yönetmen: John Sturges 
Oyuncular: Lana Turner, Efrem 
Zimbalist Jr, George Hamilton. 

THE BIG MAN (9 Ekim) 
Yönetmen: David Leland 
Oyuncular: Liam Neeson, 
Joanna VVhalley, lan Bannen, 
Billy Connolly, Hugh Grant. 

THE PINKPANTHERdbEkim) 
Yönetmen: Blake Edvvards 
Oyuncular: David Niven, Peter 
Sellers, Robert VVagner. 

MAKING MR. RIGHT (23 Ekim) 
Yönetmen: Susan Seidelman 
Oyuncular: John Malkovich, 
Ann Magnuson, Ben Masters. 

IRMALA DOUCE(30Ekim) 
Yönetmen: Billy VVİlder 
Oyuncular: Jack Lemmon, 
Shirley MacLaine, Lou Jacobi. 



LACHAMADE(2Ekim) 
Yönetmen: Alain Cavalier 
Oyuncular: Catherine 
Deneuve, Michel Piccoli. 

VVITHOUT LlMITS(9Ekim) 
Yönetmen: Robert Tovvne 
Oyuncular: Billy Crudup, 
Donald Sutherland. 


THE PINK PANTHER 
STRIKES AGAIN (ibEkim) 
Yönetmen: Blake Edvvards 
Oyuncular: Peter Sellers, 
Herbert Lom, Colin Blakely. 


THEOBJECTOFBEAUTY 

(23 Ekim) 

Yönetmen: Michael L. Hogg 
Oyuncular: John Malkovich, 
Andie MacDovvell, R. Davies. 

THE FORTUNE COOKİE 

(30 Ekim) 

Yönetmen: Billy VVİlder 
Oyuncular: Jack Lemmon, 
VValter Matthau, Ron Rich, 
Cliff Osmond. 



SLEEPER (2 Ekim) 
Yönetmen: VVoody Ailen 
Oyuncular: VVoody Ailen, 
Diane Keaton, John McLiam. 


ANNIE HALL (9 Ekim) 
Yönetmen: VVoody Ailen 
Oyuncular: VVoody Ailen, Diane Keaton,Tony Roberts. 

MANHATTAN (16Ekim) 
Yönetmen: VVoody Ailen 
Oyuncular; VVoody Ailen, 
Diane Keaton, Meryl Streep. 


CRIMES AND 
MISDEMEANORS (23 Ekim) 
Yönetmen; VVoody Ailen 
Oyuncular: VVoody Ailen, 

Mia Farrovv, Martin Landau. 


alice (30 Ekim) 

Yönetmen: VVoody Ailen 
Oyuncular: Mia Farrovv, Joe 
Mantegna, Alec Baldvvin, 
Judy Davis, VVilliam Hurt. 




MANHATTAN VVoody Allen'ın'kutsal 
Şehri' Manhattan'da geçen hikayede 'sıkışmış' bir yazarın yaşamı anlatılıyor. 
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DÜNYA SİNEMASI 


her pazartesi 22)00 






RESSOURCES HUMAINES 

Yönetmen: Laurent Cantet 
Oyuncular: Jalil Lespert, Jean-Claude Vallot, C Yapım Yılı: 1999 Süresi: 100 Dakika 
San Sebastian Film Festivali’nde Laurent Cantet’ye En îyi Yeni Yönetmen Ödülü’nü kazandıran Ressources 
Humaines (Humarı Resources) psikolojik yönü yoğun, etkileyici bir drama. 
Babasının makinist olarak çalıştığı büyük bir firmada stajyer olarak işe baş¬ 


layan Franck, bir süre sonra yeni planlamaların yapıldığı projede aktif olarak görev alır. İşverenlerin kendi topladığı verileri aldatıcı biçimde kullandığını fark eden Franck, bir grup çalışanın işten atılacağını öğrenir. Bu kişilerden biri de babasıdır. 


GADJO DILO (THE CRAZY STANGER) 

Yönetmen: Tony Gatlif 

Oyuncular: Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban, Ovidiu Balan. 

Yapım Yılı: 1997 Süresi: 96 Dakika 

Locarno Uluslararası Film Festiva- yı bulmaya çalışacaktır. Yolda ihtiyar li’nde üç dalda ödül kazanan Gadjo Izidor ile tanışır ve ona Nora Luca’nm Dı/o’da (The Crazy Stranger) Stepha- hikayesini anlatır. Izidor genç adamı 


e adında genç bir Fransız, Paris’ Romanya’ya doğru yolculuğa çıkar. 
Ölmeden önce babasından defalarca adını duyduğu Nora Luca adlı şarkıcı- 


köyüne götürür. Stephane, yaşlı adamın kendisine yardım edeceğine ve zamanı geldiğinde onu Nora Luca’ya götüreceğine inanmaktadır. 


LE GOUT DE LA GERİSE (TASTE OF CHERRY) 

Yönetmen: Abbas Kiarostami 

Oyuncular: Homayoun Ershadi, Satar Ali Moradi, Mir Hossein Noori. 

Yapım Yılı: 1997 Süresi: 95 Dakika 

Iran sinemasının önde gelen isimlerin- olmayı kabul edecek birini bulmaya den Abbas Kiarostami’nin 1997 tarih- çalışan Mr. Badii’nin öyküsünü anla- li filmi Le Gout De La Gerise (Taste tıyor. Cesedinin ortada kalmaması of Cherry), Cannes Film Festivali’nde için yardıma gereksinimi olan Badii Altın Palmiye’yi Imamura’nm Unagi Tahran’m dışına doğru yol almaya adlı filmiyle paylaşmıştı. Film intihar koyulur. Ne var ki arabasına binen . etmek isteyen ve kendisine yardımcı herkes çekinip uzaklaşacaktır. 


TANGOS, L'EXIL DE GARDEL 


Yönetmen: Fernando Solanas 

Oyuncular: Marie Laforet, Philippe Leotard, Miguel Angel Sole, Marina Vlady. 
Yapım Yılı: 1985 Süresi: 114 Dakika 


Arjantinli sinemacı Fernando Solanas’m Tangos, l'exil de Gar del (Tangos, the Exile of Gardel) adlı filmi Paris’te yaşayan bir grup Arjantinli’nin sürgün günlerini anlatıyor. Farklı çevrelerden gelseler de aynı kaderi paylaşan Arjantinliler bir tiyatro oyunu 


sahnelemeye karar verir. Bunun için de Arjantin’de yaşayan ve yazdığı oyunun bölümlerini gizlice onlara ulaştıran Juan Dos ile bağlantı kurarlar. Gardel’s Exile adındaki oyun bir anlamda sürgünde yaşayan bu insanların öykülerini de anlatmaktadır. 
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ABBAS KIAROSTAMI 


ALDATICI BİR BASİTLİKLE ÇOK KARMAŞIK KONULARI ELE ALAN İRANLI KIAROSTAMI, SON YILLARIN EN İLGİ ÇEKİCİ YÖNETMENLERİNDEN 


Son yılların en ilgi çekici yönetmenlerinden Iran¬ lI Abbas Kiarostami, Cannes’da Altın Palmiye'yi Shohei Imamura’nın Unagi / Yılanbalığı'y\a paylaşan 1997 yapımı filmi Le Gout De La Derise / A Taste of Cherry ile karşımızda, iki yıl sonra, The Wind Will Carry Us (1999) ile Palmiye’sinin yanına bir de Altın Aslan ekledi. 

Kiarostami, 2002 yapımı lO'dan önce, bir otomobilde oturmuş konuşan kişiler üzerinde yoğunlaşmayı ilk kez burada denemiş. Gerçi kahramanı Bedii, lO’in sürücüsünün aksine arabadan dışarı da çıkıyor, ama yönetmen onu yanındakiier- le aynı kareye almıyor, ağırlık noktası da arabada¬ 


ki konuşmalarda. Bedii (Homayoun Ershadi), ölmek istiyor. Kendine bir yer peylemiş. Issız arazi¬ de, bir ağacın altına mezarını kazmış. Uyku ilacı alacak, buraya girecek. Ertesi gün, yardımını istediği kişi oraya gelecek, iki kez Bedii’nin adını seslenecek. Cevap verirse kurtaracak, vermezse üstüne birkaç kürek toprak atacak. Abbas Kiorasta- mi, hep yaptığı gibi aldatıcı bir basitlikle çok karmaşık konuları ele alıyor. Zaten konusunu tekniğin üstünde tutan bir yönetmendir, ilhamını ve fikirlerini çevresindeki insaniardan, günlük hayat gözlemlerinden alır. A Taste of Cherry üe de, yine gerçek duygularla ihtiyaçların peşinde. 



KOMEDİ FİLMLERİ 


her salı 22)00 



-i!I.IILWJ.I.I.H!llliff 

Yönetmen: Robert Townsend 

Oyuncular: Robert Tovvnsend, Anne Marie Johnson, Starletta DuPois, helen Martin. 

Yapım Yılı: 1987 Süresi: 78 Dakika 

Robert Tovvnsend’in senaryosunu 1er hep siyahi oyunculara layık buluyazdığı, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, başrolünü de oynadığı Hotlyu’ood ShuffIe, etkili bir medya satiri. İşsiz bir oyuncu olan Bobby Taylor sürekli derisinih rengiyle yargılanmaktan bıkmıştır. Bulabildiği rol- 


tipik yan karakterlerdir. Oysa Bobby’nin hayalinde Rambo, Sam 
Spade ve benzeri kahramanları canlandırmak vardır. Nihayet bir iş bulur, ama ondan istenen siyahi bir kadın satıcısını canlandırmasıdır. 




Yönetmen: Mel Brooks 

Oyuncular: Cleavon Littie, Gene Wilder, Slim Pickens, Mel Brooks. 
Yapım Yılı: 1974 Süresi: 88 Dakika 


Usta işi komedilerin yönetmeni ve oyuncusu Mel Brooks’un 1974 tarihli filmi Blazing Saddles çağdaş sinemanın komedi klasikleri arasında. Ünlü komedyen Richard Pryor’m da senaryosuna katkıda bulunduğu film tam bir vvestern parodisi. Mel Brooks, tüm 


western kalıplarıyla dalgasını geçtiği filminde bol kahkaha vaat ediyor. Demiryolunun inşaatı yüzünden zor günler yaşayan bir kasabanın ilk siyah şerifi olan Bart’m etrafında gelişen olaylar komedi ve western tutkunlarının ilgisini çekecek türden. 


msm 

Yönetmen: Martha Coolidge 

Oyuncular: Nicolas Cage, Deborah Foreman, Elizabeth Daily, Michael Bowen. 
Yapım Yılı: 1993 Süresi: 94 Dakika Julie Richman doğal ve saf bir kızdır. 

İşe yaramaz sevgilisi Tommy ile ayrılmışlar ve Julie de arkadaşı Suzi’nin düzenlediği partiye yalnız gitmiştir. 

Burada, Holiyvvood’dan gelmiş iki çocukla tanışır. 

Çocuklardan duygusal ve macerape¬ 


rest olanı Randy, Julie’ye aşık olur. 
Julie de ondan etkilenmiştir. Fakat Julie’nin arkadaşları Holiyvvood’dan gelmiş bu adamı sevmezler. 

Fferkes Julie’nin Randy’yi unutup, Tommy’ye dönmesini ister ve ona baskı yapmaya başlar. 


M3Na 

LilA 

TTT 


Yönetmen: Matthew Huffman 
Oyuncular: Alicia Witt, Harvey Fierstein, Elliott Gould, Brooke Langton. 

Yapım Yılı: 2000 Süresi: 94 Dakika 

Genç yaşta büyük sorunlarla yüzleşen önemli bir müzik yarışmasından red piyanist Claire’in yaşadıklarını son cevabı almıştır. Yine de asıl sorunları derece mizahi bir dille anlatan başarı- henüz başlamamıştır. Kendisine hiç de İl bir komedi. Claire erkek arkadaşı uygun olamayacak bir adama gönlütarafmdan terk edilmiş, evinden atıl- nü kaptıran Claire tekrar ailesiyle yamış, üstüne bir de depremler kenti San şamaya başlayınca dünyanın kaç bu- 
- Fransisco’da depremle tanışmış ve cak olduğunu anlayacaktır. 











ROBERT TOVVNSEND 

FİLMİNİ ÇEKEBİLMEK İÇİN CEBİNDEKİ 
PARA YETMEDİ, KREDİ KARTINI DA 
LİMİTİNE KADAR KULLANDI 

Sıradışı bir komedi oian Holiyvvood ShuffIe, asiında yönetmeni Robert Townsend'in ve Hoilywood’da bir yere geiebiimek için çabaiayan genç, tercihen karaderili, oyuncuların hikâyesi. 

Uzun süre beysboiia iigilendikten sonra kendini eğlence dünyasına atan oyuncu/yazar/yönetmen Townsend, işe stand-up’çı olarak başladı, sonra tiyatroda çaiıştı. Beyaziarın hakim olduğu Hollywood’da tatsız tecrübeler yaşadıktan sonra, darboğazı geçmek için ilk filmini yaptı. 

100 bin doiarın aitında bütçeyie, görüntü yönetmenierinden artık fiim dilenip, kendisinin ve eşindostun kredi kartiarını son meteiiğine kadar kuiianarak, kadrosuna borçianarak çektiği Hollywood ShuffIe onu şöhrete kavuşturdu. 

Şimdi daha çok teievizyonda çaiışıyor, yapımcıiık ve yönetmenlik yapıyor. 



ALICİA WITT 


HOLLYVVOOD'UN KIZIL SAÇLI 
DAHİ ÇOÇUĞU, AYNI 
ZAMANDA İYİ BİR MÜZİSYEN 


Piyano çaimaya başiadığında yedi yaşındaydı. 
Kısa süre sonra, Beethoven ve Bartok çaiabiiiyordu. Ona bakarsanız, Shakespeare'i iik okuduğunda da iki yaşındaydı, iki yıi sonra, teievizyona geçmişti. Annesiyie babası, çocuğun pek akıliı oiduğunu görünce, ona evde ders aidırma- ya karar verdi. Sinema seyirciieri Alicia VVitt'i iik kez Dune’daki kızii saçlı küçük kız olarak tanıdığında dokuz yaşındaydı. On dört yaşında, dünyanın en uzun saçına sahip oiduğu söyienen annesi Diane’le Los Angeies'in yoiunu tuttu. 

iyisiyie kötüsüyle hayli fiimde oynadı. Cybill adil sitcom’da Cybill Sheppard'ın kızı oldu. Cani ruhiu bir yeniyetme oiarak Fun’\a Sundance’de dikkati çekti. Urban Legend’üa ise, cinayetierin nedenini sezen Nataiie’yi oynadı. Haien Los Angeies’te oturuyor, saçiarı hâiâ kızıl, Jessie diye bir kedisi var. ‘Big band’ caz diniiyor, ama kendisi kiasik müzik çaiıyor. 
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Simon VVİncer 

Oyuncular: Mickey Rourke, Don Johnson, Chelsea Field, Daniel Baldvvin, Tom Sizemore. 
Yapım Yılı: 1991 Süresi: 94 Dakika 

Başrollerini Mickey Rourke ile Don rı gitmeyen’ iki yakın dosttur. 
Johnson’m paylaştığı Harley David- Her akşam birlikte takıldıkları barın son and the Mariboro Man adrenalin ekonomik bir darboğaza düştüğünü ve testosteron yüklü, yüksek tempolu ve gerekli para bulunmazsa kapanaca- bir film. Motosikletiyle özdeşleşmiş ğmı öğrenir ve yardım etmek amacıy-Harley Davidson ile 'eski bir rodeocu la bir banka soygunu yapmaya karar Mariboro Man ‘içtikleri viski ay- verirler. 



Yönetmen: Phil Joanou 

Oyuncular: Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, Robin Wright Penn, John Turturro. 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 130 Dakika State of Grace, gizli görevdeki bir polis detektifinin başından geçen olayları anlatıyor. Bir uyuşturucu çetesine sızmakla görevlendirilen Terry Noonan çocukluğunun geçtiği mahalleye döner. Sızması gereken çete de en iyi arkadaşı Jackie’nin 


erkek kardeşine aittir. Bir de üstüne ilk göz ağrısı Kathieen ile yeniden bir araya gelince işler iyice karışır; zira genç kız da çete liderinin kız kardeşidir. Güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı film, dramatik yönü de yabana atılamayacak sağlam bir macera. 


— mmni 



Yönetmen: Oliver Stone 

Oyuncular: VVİllem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Forest VVhitaker, Johhny Depp. 
Yılı: 1986 Süresi: 114 Dakika 


1986 yılında aralarında En iyi Film ve 
En iyi Yönetmen Oscar’ları da dahil olmak üzere Akademi’den tam 4 ödül kazanan Platoon, Amerikalı yönetmen Oliver Stone’un imzasını taşıyor. 
Stone’un büyük ölçüde kendi deneyimlerinden yola çıkarak çektiği film 


Vietnam Savaşı’nm etkilerini olabildiğince gerçekçi bir biçimde vermeyi amaçlayan ve savaşta çarpışmış askerlerin yaşadığı travmaları, çöküşleri ve ikilemleri ön plana çıkaran Platoon, modern savaş filmleri arasında en güçlülerinden biri. 



Yönetmen: Robert Zemeckis 

Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods, John Hurt, Tom Skerritt Yapım Yılı: 1997 Süresi: 142 Dakika 


Evrende yalnız mıyız? Milyarlarca, trilyonlarca yıldız ve gezegen arasında sadece dünyada mı hayat var? İşte Contact bu gibi sorulara cevap arayan ve küçük yaşta hem annesini hem de onu belli bir yaşa kadar büyüten babasını kaybeden uzay araştırmacısı El- 


lie Arroway’in öyküsünü anlatıyor. 
Vaktinin büyük bir bölümünü uzayı ‘dinlemekle’ geçiren Ellie sonunda nihayet bir sinyal alır ve büyük bir keşfin kapılarını aralar. Ona göre bu, uzayda bizimkinden başka, gelişmiş bir uygarlığın kanıtıdır. 
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ROBIN 

VVRIGHT PENN 

GÜZELLİĞİNİN ARKASİNA 
SİĞİNMAYAN ROBİN, GENELLİKLE 
BAĞIMSİZ FİLMLERİ SEÇTİ 

Robin VVright Penn’in yıllardır Sean Penn'le evli olduğunu düşününce İnsan, onun için endişeleniyor. Oysa endişeye mahal yok. ilk kez 1990’da ayın filmlerinden State of Grace’ûe birlikte oynayan çift, fevkalade mutlu görünüyor. Bir kızları, bir de oğulları var: Dylan Frances ile Hopper Jack. Her şeyi ciddiye alan Robin, mesleğinden çok ailesine önem veriyor. Zaten hiçbir zaman güzelliğine güvenme kolaycılığına kaçmamış, şöhrete metelik vermemiştir. Hep bağımsız filmleri tercih etmişti, son yıllarda da daha çok kocasının filmlerinde oynuyor. Gişe filmlerine ‘alerjisi’ var. Forrest Gump’ta kahramanın sevgilisini oynaması için RobertZemeckis’in ona hayli dil dökmesi gerekmişti. 


YETENEKLİ, SÖZÜNÜ SAKINMAYAN, 


MICKEY ROURKE 


ASİ, BAZEN TEHLİKELİ, AMA HEP 
İLGİ ÇEKİCİ... 

Kim inanır elli yaşına merdiven dayadığına? 

Bizim için hep Dinefm, çapkın ve kumarbaz Robert ‘Boogie’ Sheftell’i olarak kalacak; Pope of €feenwich Village’in gangsterliğin eşiğindeki Charlie’si, The Yearofthe Dragon’da Chinatovvn’ı adam etmeye çalışan Polonya asıllı polis Stanley. 

Bu ay, beysbolcu ayı herhalde. O da oyunculuğa başlamadan önce profesyonel beysbolcu ve boksördü. 1991’de sinemayı bırakınca da boksa dönmüştü. Geride Rumble Fısh, Angel Heart, Barfly, A Prayer for the Dying ve elbette 9 1/2 Hafta gibi unutulmaz filmler bıraktı. Erken emeklilikten de vazgeçti. Yetenekli, sözünü sakınmayan, asi, bazen tehlikeli, ama hep ilgi çekici... Aslında Mickey Rourke’u kelimelerle tanımlamak çok zor. 











MACERA FİLMLERİ 
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Deniş Amar 

Oyuncular; Richard Berry, Richard Bohringer, Victoria Abril, Farid Chopel. 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 142 Dakika Deniş Amar’ın kara film geleneğine göndermelerde bulunan filmi, başı beladan kurtulmayan genç bir aktörün yaşadıklarını anlatıyor. Son derece çekici bir kadını hırsızlık yaparken gören Bruno onu 


beladan kurtarmak isterken hapse düşer. 
Burada kötü talihi peşini bırakmayacak ve hiç ilgisi olmadığı halde bir gardiyanın vurulmasına yol açan bir firar girişimi yüzünden cezası arttırılacaktır. 


.. 

Yönetmen: Taylor Hackford 

Oyuncular; Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Christopher Plummer, David Strathairn. 

Yapım Yılı: 1995 Süresi: 142 Dakika 

Stephen King’in romanından uyarlanan yıl önce de kocası benzer bir şekilde öl-Dolores Claiborne’ît bakımını üstlendiği müş ve o zaman da Dolores’in göründüyaşh kadının merdivenden düşerek ölme- ğü kadar masum olmadığı söylentileri si sonucu zanlı konumuna düşen Dolo- çıkmıştır. Polis detektifi John Mackey res, yalnız yaşayan güçlü bir kadındır. 15 işin ucuna bırakmaya niyetli değildir. 


Yönetmen: Brian Gilbert 

Oyuncular: Sally Field, Alfred Mollna, Roshan Seth, Sarah Badel. 

Yapım Yılı: 1990 Süresi: 142 Dakika 

Not Without My Daughter, 1980’lerin için İran’a gitmeyi kabul eden Betty ortalarında Iran kökenli kocası ve kızıy- Mahmoudi, Tahran’a vardıklarında kötü la Tahran’a giden Amerikalı bir kadının bir sürprizle karşılaşır. Kocası artık tüm başından geçenleri anlatıyor. Kocasının aile burada yaşayacaklarını açıklar, ikna çabaları sonucu iki haftalık bir tatil Betty’yi zorlu günler beklemektedir. 


Yönetmen: Martin Campbell 

Oyuncular: Gary Oldman, Kevin Bacon, Karen Young, Jı Yapım Yılı; 1989 Süresi: 142 Dakika Avukat Ben Chase cinayet suçundan yargılanan müvekkili Martin Thiel’i beraat ettirir, ama içten içe de onun suçlu olduğunun farkındadır. Martin aslında seri işleyen tehlikeli bir katildir ve 


serbest kalır kalmaz yeni cinayetler işlemeye başlamıştır. Bu durumda adaleti sağlamak için kolları sıvayan Ben Chase, hem Martin’! yakalamak hem de vicdanını rahatlatmak amacındadır. 




IMİcolas Roeg 

Oyuncular; Art Garfunkel, Theresa Russell, Harvey Keitel, Denholm Elliott. 
Yılı: 1980 Süresi: 142 Dakika 


Bir partide tanıştığı Milena adlı kadına Keith Jarret ve Billie Holiday gibi grup tutkuyla bağlanan psikiyatr Alex’in öy- ve şarkıcıların müziklerini kullanan Roküsünü geri dönüşlerle anlatan film, cin- eg, klostrofobik bir atmosfer yaratarak sel tutkunun ve kıskançlığın etkileyici bir hayli güçlü bir anlatım tutturuyor, analizini sunuyor. Geri planda The Who, Ayın en ilginç filmlerinden biri. 
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KEVIN BACON 


O İSTEMİYOR OLSA DA ADI, DANSI SEVEN CHİCAGOLU REN OLARAK KAZINDI HAFIZALARA Kevin Bacon da BatTy Levinson’ın otobiyografik ilk filmi Dine/"\n yetişkinliğe adım atmaya çalışan Baltimorelu gençlerinden biriydi: Alkolik Timothy Fenwick Jr. 

Kurtulamadığı karakter, Foot/oose’un söz dinlemeyen, dansı seven Chicagolu Ren’i oldu. Derler ki, Kenny Loggins’in Foot/oose’unu çalmasınlar diye DJ'lerin eline 20 dolar bahşiş sıkıştırırmış. Yine de nafile. Amerikan Açık Tenis Turnuvası’na bile gitse Footloose çalıyor, üzerine ışık tutuluyor, bütün başlar ondan yana dönüyor ve dans etmesi bek- 


JENNIFER JASON LEIGH 


MEVCUT EN İYİ KADIN 
OYUNCULARDAN BİRİ O. 

ONU HİÇBİR ROL KORKUTAMAZ 

Dokuz yaşından beri oyunculuk yapıyor, profesyonel aktör kartını 16 yaşında aldı, okulu bırakıp Lee Strasberg Enstitüsü’ne girdi. 

Jennifer Jason Leigh, bir Holiyvvood çocuğu: Aktör Vic Morrovı/ ile senarist/aktris Barbara Tumer’in kızı. ‘Jason’ adı da, aile dostu Jason Robards Jr.’ın hatırası. Daha çok çaresiz, hasar görmüş ya da zihin sağlığı yerinde olmayan karakterleri oynar. Ayın diğer yetenekli sarışını, Robin VVright Penn gibi, mevcut en iyi kadın oyuncular arasında yer alır. Hatta bazen filme göre fazla yoğun kaçtığı bile oluyor. İlk filmlerinden birinde, anoreksik bir yeniyetmeyi oynamak için 40 kiloya inmişti. Leigh, karakterine can vermek için hiçbir şeyden kaçınmaz, hiçbir konu onu ürkütmez. Kucak dolusu da ödülü var. Onu bu ay Kathy Bates'in karşısında, Dolores Clairborne’ûa izleyeceğiz. 













İKİ FİLM B 
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Yönetmen; John Sturges 
Oyuncular: LanaTurner, Efrem ZimbalistJı Yapım Yılı: 1961 Süresi: 110 Dakika Alkolizm, tecavüz ve intihar gibi tipik melodram özelliklerinin hepsini barındıran etkileyici bir yapım. Film Arthur ^inner, Julius Penrose ve eşlerinin başından geçen olayları anlatıyor 


Jason Robards Jr., George Hamilton. 

sa’nm eşine karşı duyduğu tek his aşağılamadır. Öte yandan bir kaza sonrası iktidarsızlaştığından beri kocası Julius ile ilişkisi son derece kötüleşen Marjorie, aradığı heyecanı Arthur’da 


Arthur ile evliliğini aŞktan ziyade bir bulmaya karar verir. Onu baştan çıevliliği olarak gören Claris- karması da hiç zor olmayacaktır. 


□ 



Yönetmen: Alain Cavalier 

Oyuncular: Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Roger Van Hool. 
Yapım Yılı: 1968 Süresi: 100 Dakika 


Catherine Deneuve’ün başrolünü oynadığı La Chamade iki erkek arasında kalan genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Lucille kendinden yaşça bir hayli büyük ve zengin bir adamla birlikte yaşamaktadır. Ancak karşısına Antoine çıkar ve yakışıklılığıyla onun 


gönlünü çeler. Gerçek aşkı bulduğuna inanan Lucille genç adamın çulsuz olduğuna bakmadan yaşlı sevgilisini terk eder ve Antoine ile birlikte yaşamaya başlar. Güzel günler çabuk geçecek, Antoine genç kadını iş bulması için sıkıştırmaya başlayacaktır. 



Bannen, Billy Connolly, Hugh Grant. 

leceği tehdit altındadır. İş bulmayı bir türlü beceremeyen Danny son çare olarak çıplak elle yapılan bir dövüş turnuvasına katılır. 

Başrolünde Liam Neeson’m oynadığı filmde yan rollerde Hugh Grant, Joanna Whalley gibi isimler yer alıyor. 


Yönetmen; David Leland 
Oyuncular: Liam Neeson, Joanne Whalley, lan Yapım Yılı; 1990 Süresi: 110 Dakika 
Bir adı da Crossing The hine olan ve William Mcivanney’in romanından uyarlanan The Big Man’de Danny 
Scouler hiçbir işte dikiş tutturamayan ve fakirlik sınırının altında yaşayan genç bir İskoçyab’dır. Mali durumu o kötüdür ki artık ailesinin de ge- 



Yonetmen: RobertTowne 

Oyuncular: Billy Crudup, Donald Sutherland, Monica Potter, IVIatthew Lillard. 


Yapım Yılı: 1998 Süresi; 108 Dakika 
Uzun yıllar senaristlik yapan ve 1974 
yılında yazdığı Chinatoıvn ile En iyi Senaryo dalında Oscar kazanan Robert Tovvne’un yönettiği filmin prodüktörlüğünü ünlü bir isim, Tom 
Cruise üstlenmiş. 

Bir bacağı diğerinden kısa olduğu için 


özürlü muamelesi görse de koşma tutkusunu bastıramayan ve 1972 Münih Olimpiyatlan’na katılan Prefontaine’in öyküsü daha önce de beyazperdeye aktarılmıştı. O versiyonda Prefontaine rolünü genç oyuncu Jared 
Leto canlandırıyordu. 
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JOANNE VVHALLEY 


İNGİLTERE'DEN HOLLYVVOOD'A 'GELİN OLARAK' GELEN JOANNE, BİR SÜRE SONRA YOLUNA TEK BAŞİNA VE KENDİ SOYADIYLA DEVAM ETTİ 


Ülkesi İngiltere’nin sevilen bir televizyon, tiyatro ve sinema oyuncusu iken, ünlü bir Holiyvvood aktörü ile evlendi, adı Joanna VVhalley-Kilmer oldu. Yürümedi, Val Kilmer’la iki çocuğa rağmen (Mercedes ve Jack) sekiz yıl sonra ayrıldılar. 

Joanna, 2000 yapımı Run the Wild Fıelds hariç, eski döndü. Aynı yıl, bir TV mini dizisinde Jackie Bouvier Onassis’i canlandırdı. Daha önce ise, Profumo skandali rine kurulu Scandal'da Christine Keeler’i büyük başarıyla canlandırmıştı. Nereden nereye? Bu esmer oyuncuyu kızıl saçlı olarak hatırlıyorsanız eğer, Val Kilmer'le birbirlerine âşık oldukları Willow’dak\ Sorsha karakterini unutmadınız demektir. 1991’de People rafından dünyanın en güzel 50 kişisinden seçilen VVhalley’in Cindy& The la (Undsay Neil ve Sally Stairs) plakları 



BILLY CRUDUP 

HEM ÖVGÜ VE ÖDÜL AVCISI İYİ BİR 
OYUNCU, HEM DE BİR SEKS SEMBOLÜ 

önce tiyatroda adını duyurdu. Özellikle Tom Stoppard'm Arcad/a’sındaki performansıyla eleştirmenlerden övgü ve ödüller aldı. New York'ta doğup Florida ve Texas’ta büyüyen Billy Cruddup, sinema kameralarının karşısına ilk kez VVoody Ailen filmi Everybody Says I Love You'üa küçük bir rolle geçti. Aynı yıl, Sleepers’m yıldızlardan oluşan kadrosuna daha büyük bir rolle katıldı. 

Ertesi yıl Joaguin Phoenix’le Inventing the Abbotts’üa şöhretini pekiştirdi. VVİthout Limits’iek] koşucu Steve Prefontaine rolüyle de, tiyatrodan alışkın olduğu eleştirmen övgülerinin en parlaklarına kavuştu. Almost Famous’m gitarist Russell'ı ile geniş kitlelere ulaştı. Bağımsız filmleri tercih ediyor, ama bu yakışıklılıkla 'seks sembolü' olmaktan kurtulmak zor. 
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Yönetmen: Blake Edvvards 
Oyuncular David IMiven, Peter Sellers, Robert Yapım Yılı: 1964 Süresi: 110 Dakika Blake Edwards ile Peter Sellers’ın uzun yıllar sürecek bir seriye imza atmalarına sebep olan The Pink Panther aslında Sellers’ın değil David Niven’ın başrolde olduğu bir film. 

Pembe Panter olarak bilinen usta bir hırsızının maceralarını an- 


VVagner, Capucine, Claudia Cardinale. 

latan filmde onu yakalamak üzere görevlendirilen sakar detektif Clouseau rolünde büyük bir sükse yapan Sellers bir anda ön plana çıkmış ve onun merkezi olduğu bir dizi Pembe Panter filmi çekilmişti. İzleyeceğimiz The Pink Panther serinin ilk halkası. 



IJIllllJA'lllN;m.lllli.-tdddL'«Br>Jılıl 


Yönetmen: Blake Edvvards 

Oyuncular: Peter Sellers, Herbert Lom, Colin Blakely, Leonard Rossiter, Lesley-/ Yapım Yılı: 1976 Süresi: 100 Dakika Pembe Panter serisinin en iyilerinden birisi olarak kabul gören film, her zaman olduğu gibi Blake Edwards - Peter Sellers işbirliğinin bir ürünü. 

Bu kez Müfettiş Clouseau’nun belalısı hiç de yabancı biri değil. Daha önceki - filmlerden tanıdığımız eski amiri Mü¬ 


fettiş Dreyfuss, beceriksiz Clouseau’nun sakarlıkları sonucu akli dengesini yitirmiş ve son derece cani bir suçluya dönüşmüştür. 

Elbette bir numaralı hedefi de onu bu hale sokan ‘eski çalışanı’ Müfettiş Clouseau’dur. 



Başrolünü John Malkovich’in oynadığı Making Mr. Right, baştan sona keyifle izlenen sürükleyici bir bilim-kurgu komedi. Cemtech adlı bir şirkette çalışan Dr. Jeff Peters kendisinin bir kopyasını yaratır. 

Uiysess adındaki bu klonun ticari po¬ 


tansiyelini gören Cemtech yöneticileri derhal halkla ilişkiler bölümünün başındaki Frankie Stone’u görevlendirir ve Uiysess’i duygusal açıdan geliştirmesini isterler. Sonuç Frankie’nin kafasındaki mükemmel erkeğin modellenme macerasına dönüşecektir. 



Başrollerini John Malkovich ile Andie MacDovvelI’ın paylaştığı The Object 
Of Beaııty romantik komedilerden zevk alanların keyifle izleyeceği bir film. Yanlış yatırımlar sonucu tüm mal varlığını yitiren Amerikalı bir çiftin Londra’da kaldıkları otelde yaşa- 


Yönetmen: Michaei Lindsay-Hogg Oyuncular: John Malkovich, Andie MacDowell, Yapım Yılı: 1991 Süresi: 98 Dakika 


Rudi Davies, Lolita Davidovich. 

dıklarını anlatan film tam bir ‘varlık içinde yokluk’ resmi çiziyor. Otel müdürüyle karşılaşmamak için asansör yerine merdivenleri tercih eden ve iflas ettiklerini gizlemek için binbir türlü numaraya başvuran çift çareyi sigor¬ ta yolsuzluğu yapmakta buluyor. 
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THE PINK PANTHER™:=mas 


Pembe Panter’in dört anlamı var. Beşini Blake Edwards’ın yönettiği ve beceriksiz Fransız polis Clouseau’yu çoğu kez Peter Sellers'ın oynadığı filmler, ilki. 

Aslında, Pembe Panter Prenses 
Dala’ya ait bir elmas. Çok değerli ama tuhaf bir kusuru var, içinde bir pembe panter rünüyor. Sonra, panterimiz ilk filmin jeneriğinde kullanılıp popüler olunca yapılan bir dizi kısa çizgi filmin adı. 

Nihayet, bütün filmlerde görünen sevimli Pembe Panter’in kendisi. 

Onunla birlikte anılan esas isim ise, Peter Sellers. Aktöre, beş Pembe Panter filmi çeken yönetmen Blake Edv\/ards ile serinin unutulmaz müziğini yapan Ennio Morricone eşlik ediyor. Dizinin kahramanları da; Kendini çok zeki, çok çevik sanan sakar Clouseau’nun (Sellers, Alan Arkin) salaklığıyla çılgına çevirdiği, onu öldürmeye bile niyetlenen amirfî^ Başmüfettiş Dreyfus (Herbert Lom), en beklenmedik anda üzerine atıimakla görevli Uzakdoğuiu uşağı Kato (Burt Kwouk). 
Belki de onlardan hiç bıkmayacağız. 


PEMPE PANTER. AMA BİZ 




JOHN 

MALKOVICH 

SADECE ÜLKESİNİN DEĞİL, DÜNYANIN 
EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ 
Aydın ailenin oğiu John Malkovich, şişman bir çocuktu, irade gücüyle fiziğini değiştirdi, okulun star sporcularından biri oldu. Sonra arkadaşı Gary Sinise ile birlikte Chicago’da Steppenvvolf Tiyatrosu’nu kurdu (1976). Yedi yıl sonra Sam Shepard’ın True H/est’iyle New York’a gelip bir Obie Ödülü aldı. Dustin Hoffman’la Satıcının Ölümü'nde oynadı. Broadvvay’de iken sinemaya geçti, Places in the Heart’m (1984) kör VVill’iyle Oscar adayı oldu. Dangerous Liaisons'un Vicomte de Valmont’u ise onu ‘soğukkanlı hain adam’ rollerine mahkum etti. Oysa, doğal bir komedi yatkınlığı vardır. Yalnız ülkesinin değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. BeingJohn Malkovich ise onu bir filmin hem kahramanı, hem oyuncusu olan tek aktör haline getirdi. 
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GECE SİNEMASI 


her cumartesi 01:00 



Yönetmen: Woody Ailen 

Oyuncular: Woody Ailen, Diane Keaton, John McLiam, John Beck. 

Yapım Yılı: 1973 Süresi: 83 Dakika ' 

1973 yılında rutin bir operasyon için 200 yıl geçmiştir. Güçlü bir diktatör tüm 
hastaneye yatan Miles Munroe ameliyat dünyayı yönetmektedir. Miles’ı hayata masasında ölünce, kız kardeşi onun don- döndüren bilimadamları da aslında bir durulmasını sağlar. grup politik eylemcidir ve onu kendi 

Miles yeniden gözlerini açtığında aradan amaçları için kullanmak niyetindedirler. 


Yönetmen: VVoody Ailen 

Oyuncular: Woody Ailen, Diane Keaton,Tony Roberts, Paul Si Yapım Yılı; 1977 Süresi: 90 Dakika Woody Ailen filmografisinin en önemli duraklarından biri olan Annie Hail, Hollywood’u derinden sarsmış, yönet- 
En İyi Yönetmen Oscarı’nı kazandırmıştı. Komedi yazarı Alvy Singer’m 


1, Shelley Duvall. 

bir yandan romantizm arayışlarını ve bir yandan da eski aşkı, şarkıcı Annie Hail ile ilişkilerini gözden geçirmesini anlatan film yönetmenin sivri mizahi üslubuyla, olgunlaşmış sinema dilini buluşturuyor. 




Yönetmen: VVoody Ailen 

Oyuncular: VVoody Ailen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep. 

Yapım Yılı: 1979 Süresi: 92 Dakika 

Yazar Isaac Davis büyük bir romancı ol- kızla aşk yaşamaktadır. Godfather 1 & manın hayaliyle yaşamaktadır. Özel ha- 2’yi de çeken görüntü yönetmeni Gordon yatı da karmakatışıktır. Lezbiyen eski Willis’in muhteşem siyah beyaz görüntükarısı aşk hayatlarını anlatan bir kitap leri Woddy Allen’ın anlatımıyla birleşinyazmış ve kendinden bir hayli genç bir ce ortaya çok iyi bir film çıkıyor. 

!.i;lHIİ-WJI.Il,ll.-l.liyj:Wİ^ 

Yönetmen: VVoody Ailen 

Oyuncular: VVoody Ailen, Mia Farrow, Martin Landau, Alan Alda, Anjelica Houston. 

Yapım Yılı: 1989 Sûresi; 100 Dakika 

Woody Allen’ın yönettiği ve oynadığı sa da aslında onun bir sırrı vardır: Met-Crimes And Misdemeanors, güçlü bir resi. Küçük bir kaçamak niyetiyle başla- oyuncu kadrosuna sahip. yan ilişki bir hayli derinleşmiştir ve, Ro- 

Doktor Rosenthal’in hayatı dışarıdan ba- senthal artık ayrılmak istemektedir; ama ^ - kıldığında mükemmel gibi görünüyor ol- bu hiç de kolay olmayacaktır. 


Yönetmen: VVoody Ailen 

Oyuncular: Mia Farrow, Joe Mantegna, Alec Baldwin, Judy Davis, VVİİliam Hurt. 

Yapım Yılı: 1990 Süresi: 101 Dakika 

Alice’de Manhattan sosyetesine mensup Alice 16 yıldır evlidir. Hayatında her şey bir kadının tıpkı Lewis Carrol’un ünlü yolunda gibi görünmektedir; ama sebebikitabmdaki adaşı gibi, kendi ‘harikalar ni bir türlü keşfedemediği bazı ağrılar diyarı’na gidişini ve hayat hakkında çok çekmektedir. Ağrıların nedeni ve tedavi . ilginç şeyler öğrenişini izliyoruz. yöntemi son derece sıradışı olacaktır. 
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VVOODY ALLEN 

SENARYOLAR, OYUNLAR, KİTAPLAR YAZIYOR, FİLM YÖNETİYOR, KLARİNET ÇALIYOR. HEPSİNİ VE HER ŞEYİ MANHATTAN'DA YAPIYOR. 

O BİR MANHATTAN TUTKUNU 


O HER ŞEYDEN ANLAR 
Senaryolar, oyunlar, kitaplar yazıyor, film yönetiyor, klarinet çalıyor. 
Bir kısmını seyrettik, bir kısmını okuduk. Yazar olarak, yıllarca komedi, dram ve komedi-dram arasında gidip geldi. Hayli düzenli, işini bilen bir adamdır, içine kapanmış hüzünlü biri değildir. Her zaman ne düşündüğünü bilir, kekelemez. Kendisinden bekleneceği gibi, fitilli kadife ile tvid giysiler giyer. Esprili değildir, fıkra anlatmaz, şaka yapmaz. Başkası komik bir şey söyleyince de “komikti” demekle yetenir. Ciddidir, sakindir, nadiren sesini yükseltir. Kibardır, 



Solgun, gözlüklü, nispeten ufak tefek Woody gökyüzüne çizilmiş o benzersiz Manhattan gökdelen silüetinin iflah olmaz hayranı. Tenis ve klarinet dersleri aldığı, birini oynayıp birini çaldığı yer orası, akşam yemeklerini yediği Elaine’s orada, pazartesi akşamları caz yaptığı Michael's Pub da. 
Ruh doktoru kanapelerine orada yatıyor, filmlerini orada yapıyor. Kadınlarına orada âşık oldu, onlardan orada ayrıldı, hayatının en iyi ve en kötü günlerini orada yaşadı. Annie Ha//’daki karakteri sinema dünyasının kutsal yeri Holiyvvood için, “Tek erdemi kırmızı ışıkta sağa dönmek olan bir şehre gitmek istemem” demişti. Doğru söze ne denir? 

Sadece Manhattanlı da değil, 

Manhattanlı nörotik bir Yahudi. Kendisine bir cazcının, Woody Herman’ın adını uygun bulan Ailen Stewart Konigsberg, işe komik şeyler yazarak başladı, ama kısa sürede marifetlerini kanıtladı. 


ama onu parmağınızın ucunda oynatamazsınız. 
Zaten büyük bir ihtimalle yanına sokulamazsınız, dar bir çevresi var. 

Ha, bir de ödüllere aday olur ve Love and Death, Annie Hail, Manhattan, Broadway Danny Rose, The Purple Rose of Cairo ve Hannah And Her S/s- fers’la yaptığı gibi, alır. 
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TELEVİZYONDA ZEKA ARAYANLARA! 

EN İYİ KOMEDİ DALI DAHİL ÜÇ AYRI EMMY ÖDÜLÜ KAZANAN ARRESTED DEVELOPMENT 


Emmy ödüllü Arrested Development, geleneksel sitcom dizilerinden farklı bir teknikle çekiliyor. 

izleyicilerin bulunduğu stüdyolarda birden çok kamerayla çekilen dizilerinden farklı olarak, Arrested Development’m çekimi tek kamera ile yapılmakta. Stüdyoda izleyici olmadığı için de arkadan ‘doğal’ gülme sesleri duymuyoruz. 

■ Tek kamera açısı, kadraja giren çıkan oyuncular, ' diziye ‘tiyatro hav ası’ katıyor. Tek k adraj diğer taraftan da, çekimi belgesel formata yaklaştırıyor. 

Belgesellerde tek kadraj üstüne yerleştirilen bir ses vafdır . işte Arrested Development’ân da öyküyü aktaran ‘arka-ses’ dizinin yapımcı yönetmeni Ron Howard’ın kendi ağzından çıkıyor. 

Arrested Development özünde birbirini çok da sevmeyen bireylerden oluşan bir aile üzerine kurulu. 


Fakat aile üyeleri dizi boyunca kimi durumlarda birbirine öylesi içtenlikle sarılıyor ki odayı kaplayan duygusallıktan etkilenmemek olanaksız. 

Arrested Development kısaca hem bir komedi dizisi, hem de şu Bluth ailesinin ‘muzip’ belgeseli. Yapımcılar, diziyi bilerek tam anlamıyla da gerçekçi çekmediklerini söylüyor, açıklamaları da basit: “Karakterler yeterince normal, bizim görevimiz onları sevilebilir kıvama getirmek, o kadar.” 

ilk başlarda para hırsı ve sosyal statü gereği ‘insancıl hislerine gem vuran’ Bluth Ailesi dizi ilerledikçe i çini döken, duygularım dışa vuran karakterler olanak karşımıza çıkacak. Meşin yazarı Alitchell Hurvvitz bu evrimi “Bluthlar giderek daha iyi insanlar olmaya doğru gelişiyor; dizi onlara yaradı” diye tanımlıyor, '’r . 



: PORTIÂ DE ROSSI (LINDSAY BLUTH FUNKE) 


^^Iboume, Avustralya’da doğdu. 9 yaşmda babasını kaybettikl^ için kardeşiyle onu annesi yalnız bi^^fıek zorunda kaldı. '' ' ' 

15 yaşında admı değiştirdi ve modellik ile reklam oyunculuğu baş-jj 
ta olmak üzere eğlence sektöründe çeşitli işlerde çalışmaya başladık; Buna rağmen oyunuculuk aklından geçmiyordu; avukat olmak üzetıJı hukuk fakültesinde eğitimine başlamıştı bile. ^ -j Okul iyi de gidiyordu; ama bu arada tanıştığı bir yapuncımn teklifiyle 1994’te başrolünü Hugh Grant’ın oynadığı Sirens adlı komedi¬ de ‘nü model’ olarak rol alarak sinemaya atladı. “Hayatımı tepetaklak yaptı” diyor Portia bu rolden bahsederken. 

Gerçekten de hayatı değişti. Önce Los Angeles’a taşındı, sonra filmlerde rol almaya başladı. 1998’de David E. Kelley’le tanışıp, Ally McBeal’daki tutkulu avukat NeönPorter rolünü kaptı. 

70n5'rp A) ‘ WJtei!/ Devel opment’m kadrosuna dahil oldu. En İyi Ko^ medi dalında Emmy kazanan Arre sted Deve lopment’m\ Gördüğünüz gibi, Portia de Rossi dolu dizgin devam ediyor kariyerine. 
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I 20:00 MALCOLM 120:30 ARRESTED DEVELOPMENT 121:00 BOSTON PUBLIC | 



MALCOLM 
İN THE 
MIDDLE 

BBC TARAFINDAN DÜZENLENEN SANAL 
BULUŞMA GECESİNDE MALCOLM İN THE MIDDLE'm ASİ ÇOCUĞU FRANCIS'İ CANLANDIRAN CHRISTOPHER KENNEDY MASTERSON, HAYRANLARIYLA BULUŞTU 


Christopher Kennedy Masterson: Sıradan bir süreç işledi. İçeri girdim, yapımcılara parçamı okudum, onlar da beğendi. Tekrar gelmem gerekmedi. 
Sadece bir kez denendim o kadar. 

Malcolm, Reese ve Detvey gerçek kardeşleriniz olsun ister miydiniz? 

Evet, sanırım iyi birer kardeş olurlardı. Sadece zaman zaman kontolden çıkabiliyorlar. 

Cehennemden gelen bir anneye sahip olmak nasd bir duygu? 

Benim için problem değil, çünkü gerçek annem 


değil; ama gerçek annem olduğunu hayal ediyorum da... Hayatım bir kabusa dönerdi sanırım. 

Dizide başın sürekli dertte. Gerçek hayatında en büyük derde girdiği an hangisiydi? 

11 yaşındayken yanlışlıkla bir çayırı yaktım. Boş 
ama çok geniş bir çayırdı. Arkadaşımla birlikte fioynuyorduk ve birden yangın başladı. 

Dizinin senaryoları her zaman muhteşem oluyor. 
Bu işin arkasında kalabalık bir yazar ekibi mi var? 
Oyuncuların da senaryoya katkısı oluyor mu? 

Yaklaşık olarak 10 kadar yazarımız var ve senaryo oyuncuların eline geçtiği ana kadar her şeyi onlar yapıyor, işlerini çok da iyi yapıyorlar. Senaryoların değiştiği çok nadir oluyor. Çalıştığım diğer şovların çoğunda çekim günü¬ ne kadar senaryolarda değişiklikolurdu. Bu dizide çalışmak çok güzel, çünkü senaryolar elimize geçtiğinde kusursuz oluyor. Kimi zaman oyuncular olarak fikir verdiğimiz oluyor, bazen değerlendiriyorlar da; ama çoğu zaman düzeltecek ya da eklenecek hiçbir şey olmuyor. 

Büyürken, ailenizde de dizidekine benzer deneyimler yaşadınız mı? 

Evet, benzerlerini yaşadım. Sanırım Malcolm’da. 
gördüğünüz durumların birçoğu, daha düşük şiddette de olsa kendi ailenizde de yaşanabileceğini hayal edebileceğiniz durumlar. Biz gerçekçi hikayeler anlatmak istiyoruz ve bunu da sanırım başarıyoruz. 
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Dizide sizin üzerinize kurulan ‘askeri okul hikayeleri’ kendi sitcom’unuz olabilecek güçte gibi görünüyo. Böyle bir proje düşünüldü mü? 

Şimdilik böyle bir proje ya da konuşma yok. Böyle bir proje gündeme gelirse bile ilginç olur mu emin değilim. Diziyi izlediğimde benim üzerime kurulan hikayeyi seviyorum; ama tamamı askeri okulda geçecek bit yarım saati düşleyemiyorum. 

Dizinin bir bölümünde olduğu gibi baban iç çamaşırlarıyla çevrede dans etse ne hissederdiniz? 

Bunun gerçekleşmemesini umuyorum. 

Canlandırdığınız karakter sigara içiyor, ya siz? 

Gerçek yaşamda sigara içiyorum. Bırakmaya çalışıyorum, çünkü öksürmeye başladım. 

Çok ünlü isimlerle birlikte çalıştınız. ]ulia Roberts bunlardan biri. Neye benziyorlar ve en çok kimle birlikte çalışmayı sevdiniz? 

Aslında hepsi çok hoş ve samimi insanlar; ama Rupert Everett ile yeniden çalışmayı kesinlikle isterim. Çok eğlenceli ve enerji dolu bir. Bir de Gary Oldman’la birlikte çalışma fırsatı bulamadım, gerçekleşmesini beklediğim bir rüya bu. 

On yıl içinde kendinizi nerede görüyorsunuz? 

Hiçbir fikrim yok. Genellikle gerçekler hakkında uzun vadeli düşünmem. 

İssız bir adaya düşseniz, yanınıza alacağınız üç şey ne olur? 

Kız arkadaşım, evim ve köpeğim. 

Size bugüne kadar önerilen en garip rol ne oldu? 

15 yaşımdayken, yöneticim bir tavuk kostümü giyerek mahallemizdeki restoranın önünde ilan dağıtmamı istedi... Bu işi yapamamıştım. 

Bir gün için dizideki kardeşlerinizden biri yerine geçebilseydiniz hangisi olmayı isterdiniz ve niçin? 

Muhtemelen Reese olmak isterdim. Kafası gerçekten çok az çalışıyor ve çok masum; bu yüzden yaşadığı her deneyim çok eğlenceli oluyor. Aynı zamanda günün sonunda hiçbir şey için vicdan azabı çekmemek de güzel bir duygu olsa gerek. 

Ne kadar sıklıkla prova yapıyorsunuz? 

Normal bir şovun takvimiyle çalışmıyoruz. Birçok şovda üç gün boyunca prova yapılır, iki gün de çekim sürer. Malcolm’di biz beş gün boyunca çekim yapıyoruz ve provaları, çekimden hemen önce gerçekleştiriyoruz. 

Komik sahnelerde gülmeden durmak zorunda oluşunuz sizi delirtmiyor mu? 


Bazen evet, bazen hayır. Hal’ı canlandıran Bryan Cranston’la birlikte çalışırken kendinizi tutmanız imkansız olabiliyor. Bu sahneler Bryan herkesi defalarca kahkahaya boğduğu için bir daha çekiliyor. 

Ne tür müzik dinliyorsunuz? 

En sevdiğim grup Radiohead’dir ve dev bir Jeff BuckIey hayranıyım. 

İnternette kendin hakkında karşılaştığın en tuhaf şey ne oldu? 

Oldukça saçma ve tuhaf bilgiler var asimda. Bunlardan birisi son Star Wars filminde Anakin Skywalker rolünü oynayacağımdı. Bir başkası, iki adamla birlikte yaşadığım ve onların benim sevgililerim olduğuydu. Aynı zamanda Almanya’da büyüdüğümü (ki yok öyle bir şey) ve oyuncu olmak için yarış otomobillerini terk eniğimi (!) okudum. 




DİZİLER 


Wn 20:00 ACCORDING TO JIM | 20:30 TWO & A HALF MEN 121:00 LAS VEGAS | 


BOSTON PUBLIC 

BROOKE İLE TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ? STEVEN HARPER'IN 'ÇOK KONUŞAN' KIZIYLA... YENİ SEZONUN YENİ İSİMLERİNDEN BROOKE KARAKTERİNİ CANLANDIRAN CHINA SHAVERS TAHTAYA, SÖZLÜ VAR! 



lirsiniz. Sadece o bilir nasıl olduğunu, bir de annem. 
Derin bir nefes alır ya da bir şeylerden çıkartırım hıncımı ve sakinleşirim. 

Boston Public ekibine nasti dahil oldun f 

Bu gerçekten garip bir hikaye. Farklı bir rol için geldim; ama bu rolü alamadım. Sonra beni Steven Harper’m kızı rolü için denemeye çağırdılar. Bunun üzerine yine geldim ve “Oldu” dediler. Sonra başka rol için bir deneme daha yapıldı. Son olarak Steven Harper’m kızı olarak kadroya dahil edildim. 

Chi McBride ile çalışmak nasıl? 

Chi’yi seviyorum. Chi benim için çok, çok, çok değerli. Bana her konuda çok yardımcı oldu. Bu bir yandan da komik, çünkü benim aslında babam yok, yani demek istediğim bir babam var; ama onunla görüşmüyorum. Bu yüzden şovdaki bu ilişki oldukça da ironik. 

Dizilerde mi kalmayı düşünüyorsun, filmlere geçmeyi mi? 

Bir ay önce sorsanız, gerçekten sinema istediğimi söylerdim. Şimdi ise bilemiyorum... Çünkü bazı filmlerde rol aldım; ama TV’de yarattığım etkiyi orada gerçekleştiremedim. Kuşkusuz ki sinema yapmak istiyorum, çünkü bunu gerçek anlamda denemiş sayılmam... Bilemiyorum... Sanırım hepsi Tanrı’nm elinde. Bir sonraki adımda ne yapacağım konusunda kendimi yormak istemiyorum. Şu ana kadar kusursuz oldu, böyle sürmesini diliyorum. 

Dizideki çocukların çoğu ‘kötü çocuklar’. Sen nasıl bir çocuktun. 

Ben şımarık, arsız ve kötü bir çocuk değildim. İyi bir kızdım ben. Tek çocuk olmama karşın şımarık ve arsız değildim. Ben çok, çok iyi bir çocuktum. Zengin, hatta orta sınıf bir aileden bile gelmiyorum. Başlarda annem, devletten yardım alıyordu. Ben yine şımarık, arsız ya da isyankar değildim. 


Boston Public’e katılmak nasıl bir duygu? 

Koleje başlamış gibi hissediyorum. 

Belli ki çekimlerde çok eğleniyorsun. 

Evet, çok eğleniyorum. Herkes eğleniyor. Canlandırdığım karakter hayat dolu, enerji dolu, kin dolu, gözyaşı dolu, duygu dolu... Her şey dolu! 

Sana benzemiyor yani... 

Kesinlikle, bana benzemiyor. Aslında, ben onun gibi değilim. Politik bakışı ve duruşu dışında. 

Brooke Harper kolay heyecanlanan biri... 

Evet, onun sinirlerini kolaylıkla tepesine çıkartabilirsiniz. Ben o tür insanlardan biri değilim. Ben de sinirlenebilirim; ama onun¬ ki kadar şiddetli değil. Gerçekten damarıma basmagerekir, sevgilime sorabi¬ 







ACCORDING TO JİM 

JIM BELUSHI VE COURTNEY THORNE-SMITH ACCORDING TO JİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, AMA YAN KARAKTERLERİN HAKKINI DA YEMEMEK GEREK. İŞTE BAŞARILI PERFORMANSIYLA. ZAMAN ZAMAN SAHNE ÇALAN ANDY 


According To Jim, adı üzerinde Jim Belushi’nin dizisi! Dizinin patronu da o, diziyi sürükleyen karakter de! 

En önemli yardımcısı ise (hem dizideki evinde, hem de dizi setinde) kuşkusuz ki usta oyuncu Courtney Thome-Smith... Durum böyle olunca According To Jim üzerine yapılan her yorum, yazılan her yazı bu iki oyuncu çevresinde şekilleniyor. 

İtiraf etmeli ki biz de aylarca öyle yaptık... 

Oysa bir de yan karakterler var; ‘tüm cüsselerine rağmen’ gözden kaçan yan karakterler... 

TOMBUL KAYINBİRADER 

Larry Joe Campbell tarafından canlandırılan Andy de According To Jim'in gizli kahramanlarından biri. Cheryl’in erkek kardeşi Andy, Campbell’in yorumuyla ‘sevecen bir adam’ ve ‘çok duyarlı biri olduğu için zaman zaman yanlış anlaşılıyor’. Campbell, canlandırdığı karakterin ‘eski moda’ biri gibi görünmesinden şikayetçi. “Bence tam tersi” diyor ve ekliyor. 

“O, insanların sandığından daha sofistike biri. ı 
Aile kurumunu çok sevi- / yor. Onun hep evde olmayı tercih ettiğini görüyoruz. Dizinin yazarları çok iyi bir iş çıkartıyor ve onun bu sevgisini yansıtmayı ustalıkla başarıyor. Evde olmaya ihtiyacı yok, o evde yaşamayı ve ailenin bir parçası olmayı seçiyor!” 

Peggy adlı bir eşi, iki yaşında Gabriel- la adlı bir kızı ve sekiz aylık Nathan adlı bir oğlu olan Larry Joe Campbell, bir aile babası olarak According To Jim ve benzeri sitcom’lann faydalı programlar olduğu düşüncesinde. 


“Eğlenceliler, çocukların eğitimine zarar vermiyorlar, izlenmelerinde hiçbir sakınca yok” diyen Campbell, dizide geçen konuşmalarmı hatırlatıp ailelere mesaj gönderiyor: “Çocuklar için sakıncalı hiçbir şey yok.” 
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TWO & A HALF MEN 


CHARLIE SHEEN'İN CANLANDIRDIĞI CHARLIE PARKER, EŞİ TARAFINDAN KAPININ ÖNÜNE KONAN ERKEK KARDEŞİ ALAN HARPER VE EVİN EN KÜÇÜK ÜYESİ JAKE HARPER! 


CHARLIE SHEEN (CharKe Harper) 

Kariyeriniz Platoon gibi ciddi dramalardan, Hot Shots gibi abartılı komedilere uzanan bir çeşitlilik içeriyor. Size hangisi daha cazip geliyor? 

Bunu söylemek güç, çünkü her bui insanı farklı etkiliyor. Fakat, ortaya çıkıp insanların kahkaha atmasını sağlamak biraz daha iyi hissettiriyor gahba. 
Daha az yıpranma ve gözyaşı oluyor. Ağır işlerin her birinde kendinizden bir şeyleri orada bırakıyorsunuz. 

Komedi söz konusu olduğunda TV oyunculuğunu mu tercih edersiniz? 

Bazı açılardan, evet. En azından bir işin tutup tutmadığını görmek için dokuz ay beklemek zorunda kalmıyorsunuz TV işlerinde. 

Spin City’de Michael J. Fox’un yerine geçmiştiniz. Şimdi ise sıfırdan bir diziye başladınız. 

Bir oyuncunun yerine transfer olunca çok fazla olumsuz eleştiri geldi başta. Rahatlamam için yanm sezon geçmesi gerekti. Daha sonra Two & A Half Men gündeme geldi. Tamamen sizin üzerinize ku-I rulmuş ve başından itibaren dahil olduğunuz bir dizide rol almak içimi rahatlattı tabii. 

Eğlence sektörünün ana ‘emirlerinden’ biri ‘asla çocuklarla ve hayvanlarla çalışma’dtr. Oysa Two & A Half Men’de Jake karakteri canlandıran Angus Jones sadece 10 yaşında. 

Oh evet! Angus. Bazen sahne çaldığı oluyor, ama biz bunu sorun yapacak şovlardan biri değiliz. Yani oyunculardan bu durumları çok dert eden kimse yok. Son derece heyecanh bir çocuk oyuncu. Enerji¬ si bize hâlâ bu işi yapabileceğimizi ve yaparken de , eğlenebileceğimizi hatırlatıyor. 

Son olarak, Tivo & A HalfMen’i hayranlarınız için tarif edebilir misiniz? 

Garip iki yetişkin ve bir çocuğun hikayesi. Çok komik , zekice ve orijinal. Çok eğlenceli. 


JON CRYER (Alan Harper) 

İşe tiyatro sahnesinde başladınız; ama starlığa Pretty İn Pink adlı filmle ulaştınız. 

Evet, kesinlikle! O ana kadar bir film yapmış ve birkaç şovda rol almıştım; ama herkesin canlandırdığım o kocaman ve çirkin saçlı karaktere bakıp “Kim bu adam” demesini sağlayan Pretty In Pink oldu. Gayet iyi bir iş olmuştu. 

Tivo & A Half Men, Charlie Sheen’le ikinci kez çalışmanız. İlk deneyimden söz eder misiniz? 

Evet, Charlie’yle 199rde Hot Shots’\ çekmek harikaydı. O dönemde film çekmek oldukça garip olmuştu, çünkü ABD’nin Irak’a saldırması gündemdeydi ve bir Top Gun parodisi olan Hot Shots insanlara ‘komik gelmeyebilirdi’. Neyse ki korkulan olmadı ve kriz film tamamlanana kadar sona erdi. 

Garip ve ironik bir durum ki Sheen ile ikinci çalışmanız da bir başka Irak krizine denk geldi. 

Evet biliyorum! Ne zaman bir iş alsam dünya çapında bir felakete neden oluyorum. 

ANGUS T. JONES (Jake Harper) 

Oyunculuğa bir TV reklamıyla başlamışsın. İlk rolünü aldığında kaç yaşındaydın? 

Dört yaşındaydım. 

Kaç yaşındasın? 

On. 

Okul için nasıl zaman ayırabiliyorsun? 

Pazartesi, sah ve çarşamba günleri dörder saat, perşembe iki saat ve Cuma bir saat çalışıyorum. 

Charlie Sheen ve Jon Cryerila aran nasıl? 

İkisi de iyi insanlar. Onlarla çalışmak eğlenceli. 

Onlardan sahne çaldığını iddia ediyorlar. 

Öyle olduğunu düşünmüyorum. 

Kamera karşısındayken rol yaptığının bilincinde misin, yoksa sadece kendini mi oynuyorsun? 

Evet, kendimi oynuyorum. 
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KUMAR BORCU YÜZÜNDEN İŞLENEN CİNAYETLERİN ARDINDAN, 
ÖLENLERİN KÜLLERİ ASFALTA SAV¬ 
RULUR LAS VEGASTA VE ONLAR BU 
KENTTE, BİR KUMARHANENİN 
GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU 


Kumarhaneler şehri Las Vegas’ra Montecito Resort & Casino... Kirli ilişkiler, ihanetler, skandallar, elektronik teknolojiye dayalı yolsuzluklar... Eski bir CIA ajanının (James Caan) sorumluluğundaki otel güvenliğinin başdöndürücü bir tempo ile ‘suçlulara’ göz açtırmayan maceraları. 

Burada, çöp kutularının kapakları bile güvenlik kameralarıyla kontrol ediliyor ve unutmayın ki Las Vegas’ta. kumar borcu yüzünden öldürülen insanların külleri, hızla giden spor arabalardan asfalta savrulur, kentin havasına karışır. 



BAŞROLDE'DENEYİM'VAR 
65 yaşındaki ünlü aktör James Caan (Big Ed Deline) ve 1972 doğumlu TV yıldızı Josh Duhameli’yi (Danny McCoy) buluşturan dizi kamera kullanımı ve kurgusu ile öykü anlatımında kendine özgü bir hız yakaladı. Görsel ve işitsel özel efektleri kentin çılgınlığını çarpıcı bir biçimde yansıtıyor. Özellikle kumarhanenin güvenlik kameralarının devreye girdiği sahneler ve bölümün temasına dair müzik seyir- '% 

James Caan’a Las Vegas dizisinden teklif geldiğinde ünlü oyuncu başlangıçta televizyon için oyna- tek başıma sorumlu olmak değil; zira harika bir 

makta kararsız kaldığını söylüyor. Öncelikle rolü- oyuncu kadrosu var. Ben daha çok yaşını başını alnün yaratıcılık gerektiren bir karakter olmasını şart mış bir devlet adamı gibi olmaktan söz ediyorum, koşmuş olan Caan şöyle diyor: Maalesef istesem de istemesem de öyleyim zaten. 

"Tembelleşmek, ‘bana çekimi verin, gideyim’ der Her bölümün gerçeğe dayanmasını istedim, hale gelmek kolay. Dizinin başarısı ya da başarısız- Las Vegas'm kendisi sirk gibi, palyaço eklemeye lığı konusunda da sorumluluk almak istedim. Bu, gerek yok." 








Deline'in asi kızı Delinda'yı canlandıran model Molly Sims, Caan'in işlerin doğru yapılmasını isteyen bir profesyonel olduğunu söyleyip, setren örnek veriyor: " Caan, çekilecek bölümün senaryosu iyi değilse ya da beğenmediyse, çok seçici oluyor. Güzel olan da bu. Diziye büyük katkısı var." 

Sims, başarılı modellik kariyerinden sonra oyun¬ 


culuğa geçmek için bu fırsatın üzerine atlamış. Peki canlandırdığı karakter gibi çılgın bir kız mı? 

Sims bu soruyu şöyle yanıtlıyor: 

"Vahşi bir çocuk, aynı zamanda nazik ve komik de. Temel olarak, iyi vakit geçirmeye çalışıyor. Sanırım aramızdaki en büyük fark, benim onun kadar vurdumduymaz olmaya niyetimin olmaması." 
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|4. SEZON FİNALİ 


I 20 EKİM I 


BBC YARİMİ COUPLING'İN HER SEZONUNDA SADECE ALTI BÖLÜM VAR VE 20 EKİM'DE 4. SEZON DA SONA ERİYOR. SEZON BİTMEDEN, GINA BELLMAN'IN GÖZÜNDEN JANE'İN PORTRESİNİ ÇİZDİK 


Gina Bellman, canlandırdığı Jane Christie karakterini şöyle tanımlıyor: 

"Antika, bir parça uçuk, erkeklerin kabusu olabilecek bir tip. Tam bir patavatsız, dilinin kemiği yok; bu nedenle canlandırması eğlenceli bir tip. Başkalarının ne düşündüğünü çok umursamıyor ve bencil.” 

Jane’in başkalarının hiçbir zaman anlayamadığı prensipler üzerine kurulu bir yaşam felsefesi var. Bu da bir komedi dizisi için aranıp da bulunamayan bir malzeme yaratıyor. 

îlk sezonlarda tanıdığımız Jane ile bugünkü Jane arasında da farklar var. İnanması güç ama Jane olgunlaşmaya başladı. En azından ‘ciddi’ bir sevgilisi olması gerektiğini fark etti. Bir süredir devam eden av macerası sonrasında ‘ağın çevresinde dönen’ kurban da Oliver olacakmış gibi görünmekte. 

STEVEN MOFFAT'IN GÖZÜYLE 

“Jane oldukça çaresiz ve yalnız bir karakter. Yaşına takmış durumda.” diyen dizinin yaratıcısı Steven Moffat, sürekli dikkat çekmek için çaba harcayan Jane’nin işleri karıştırmasının yanı sıra ‘beyaz yalanlardan fazlasını’ uydurmaya başladığını da ekliyor. Moffat’a göre Jane bir fantezi dünyasında yaşıyor ve işin kötüsü bu fantezilerin hemen hiçbirini de hayata geçiremiyor. 

Jane karakterini canlandırmaktan memnun olduğunu tekrarlayan Gina Bellman, Moffat’m yorumuna katılıyor ve komik özelliklerinin yanı sıra Jane’nin ‘yalnız bir karakter’ olduğunu vurguluyor. 
Özgüveni tam gibi görünmesine ve tüm patavatsızlığına karşın, bu özelliklerinin gerisinde ciddi bir özgüven sorunu yaşadığını söyleyen Bellman, herkesten iyi tanıdığı Jane’in hiç bitmeyen ‘arayışlarının’ temelinde de bu güvensizliğin yamğmı deri sürüyor: 

"Grubun bir parçası olmaktan ve sahip olduğu arkadaşlıklardan son derece mutlu; çünkü bu saye¬ 


de varlığını sürdürebiliyor. Yine de ciddi bir ilişkiye ihtiyacı var. Amacına ulaşmak için profesyonel bir ajanstan yardım isteme noktasına gelmesi de çaresizliğinin açık bir göstergesi aslında. 

Jane’nin hayatta geldiği bu noktada karşısına çıkan karakterin adı, Oliver! 

Gina’nm ağzından işte bu ilişkinin yorumu: 

“Aralarında ciddi bir gerilim var. Başta Jane Oliver’ı küçük bir köpek yavrusu ve biraz gerizekah bulmuştu; ama Oliver onu güldürebiliyor, hem de gerçekten! Kabul etmeli ki bu çok ‘çekici’.” 


KISA KISA GINA BELLMAN 

• Gina Bellman Yeni Zelenda’da doğdu ve 11 
yaşında ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti. 

• 14 yaşında oyunculuğa başladı. 

• ilk profesyonel işi, başrolünde Richard Gere’in de oynadığı 1985 yapımı King David adlı film oldu. 

• Dennis Potter'ın oyunu Blackeyes’tz sergilediği performansla rüştünü ispat etti. 

• Leon the Pig Farmer (1992), Silent Trigger (1996), Paranoid (2000), Seven Days to Live (2000), Married/Unmarried ve Subterrain (2001), rol aldığı sinema filmlerinden bazıları. Şu sıralar, yönetmenliğini Martin Curland’m yaptığı Zerophilia adlı film projesinin kadrosunda yer alıyor. 

• Coupling’de sergilediği Jane performansı, kariyerindeki tepe nokta. 

• Amerikalı bir aktörle birlikte olan Bellman, Coupling’m ABD versiyonu çekildiği sırada oradaydı. Dizinin ABD versiyonunda bardaki kızlardan birini canlandırarak figüran olarak rol aldı. 

• Gina Bellman’a göre Coupling’m ABD versiyonunda Jane karakterini canlandırması gereken oyuncu Cameron Diaz’dı. Oysa yapımcılar Lindsay Price’ı tercih etti. (ABD versiyonu tutmadı ve yayından kaldırıldı; kim bilir belki de Bellman haklıydı.) 
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JANE, COUPLING'İN EN... 
SAFI MI DEMELİYİZ, 
BENCİLİ Mİ, 
YALNIZI MI, KOMİĞİ Mi.. 


NE DERSİNİZ? 


DİZİLERİ 
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ACİL SERVİSTE 
AKSAKLIKLAR 


TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HASTANE DİZİSİ ER'DA DA ZAMAN ZAMAN AKSAKLIKLAR YAŞANIYOR, AMA BUNLAR O KADAR UFAK Ki BİRÇOĞUMUZ FARK ETMİYORUZ BİLE 


Tüm zamanların tartışmasız en iyi hastane dizisi £R’da üçüncü sezonu tamamlayıp, dördüncü sezonu izlemeye başladık. 

Hata affetmeyen bir ortamda, acil serviste zaman zaman ‘terslikler’ yaşanabiliyor. Bugüne kadar sadece çok dikkatli izleyicilerin yakaladığı ‘hataları’ büyüteç altına alıyoruz ve henüz izlemeye başladığımız 
4. sezona dair ipuçları veriyoruz. 

Bölüm isimleriyle birlikte listeleyeceğimiz ‘çekim kazalarını’ yakalamak ise bu rehberin de yardımıyla izleyicilere kalıyor. 

İşte kusursuz bir makine gibi işleyen acil servis, başarıdan başarıya koşan bir dizi ve ‘kadı kızında bile bulunabilecek’ ufak kusurlar: 


4. SEZONDA YAPILAN HATALAR 

FRIENDLY FİRE 

Dr. Carter, acil servise getirilen genç kadının röntgenini Dr Green’e gösterirken, hastanın yaşını Tl olarak veriyor. Oysa aynı bölümün ilerleyen dakikalarında Dr. Green operasyona girecek cerrahla konuşurken hastanın 25 yaşında olduğunu söylüyor. (Kim bilir, belki de Dr. Green o gün yorgundu.) 
GOOD TOUCH, BAD TOUCH 
Greene ve Benton kahve molası vermiş ve sohbet etmektedir. Greene, Benton’a ‘Eriq’ diye seslenir, yani dizideki adını değil, gerçek adı olan Eriq La Selle’yi kullanarak! 



THINK WARM THOUGHTS 
Anna, önden çekimlerde kucağında¬ ki hayvanı çift eliyle, arkadan çekimlerde ise tek eliyle tutmaktadır. (Bu kadar kısa sürede bu değişikliği yapması ise mümkün değildir!) 

EXODUS 

Dr. Carter yaşlı bir kadının göz rnuayenesini yapmaktadır. Çekimler arasında son olarak hangi gözü muayene ettiği ne yazık ki unutulacak ve yönetmenlerin ‘gözlüğe ihtiyaç duyduğu’ açığa çıkacaktır. 

A HOLE İN THE HEART 
Elizabeth, Kuzey İrlanda’da Belfast’ın Bogside adlı bölgesinde çahşıtığını söyler. Oysa Bogside adlı bölge, Belfast’tan 120 kilometre uzaklıktaki Derry’dedir. 
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THE SIMPSONS 

SÜPER KAHRAMANLAR ARIYORSANIZ 7/-/E S/MPSOA/S ASLA SİZE GÖRE DEĞİL BU AİLE, ABD'NİN EN SİRADAN AİLESİ. EVİN BABASİ ÖRÜMCEKTEN KORKUYOR, EVİN OĞLU OKULDAN KAÇİYOR... 


Sevgi... sevdiklerinize sizden daha çok ilgi gösterilmesini sağlamaktır. 

Homer- “Aman Tanrım! Uzaylılar! Beni yemeyin, karım ve çocuklarım var, onları yiyebilirsiniz! 

Sevgi... evinde zaman geçirmeyi sevmektir. 

Homer- "Marge, içimde bir boşluk var. O boşluğu ailemle doldurmaya çalıştım, dinle, arkadaşlarla doldurmaya çalıştım; fakat hiçbiri işe yaramadı. Sanırım aradığım şey sadece bu koltuk.” 

Sevgi... komşuluktur. 

Homer- “Buraya geldiğimden beri burnumu sürtüyorsun. Ailen benim ailemden daha iyi, biraların benim biralarımdan daha uzaktan geliyor, sen ve oğlun iyi anlaşıyorsunuz, karının poposu benim karımınkinden daha güzel! Beni hasta ediyorsun!” 

Sevgi... birlikte çizgi film izleyebilmektir. 

Marge- “Hangi çarpık insan zekası bunu komik bulabilir ki?” 

Homer- “Heh, heh, heh.” 

Sevgi... evine sahip çıkabilmektir. 

Homer- “Marge! 

Anahtarlarımın yakınında bir örümcek 


Sevgi... ülkeyi ailenle birlikte gezebilmektir. 
Büyükbaba- “Geldik n 
Homer- “Hayır.” 

Büyükbaba- “Geldik n 
Homer- “Hayır.” 

Büyükbaba- “Geldik n 
Homer- “Hayır.” 

Büyükbaba- “Geldik n 
Homer- “Hayır.” 

Sevgi... kendini bilmektir. 

Bart- “Şaka yapıyorum demek, müdüre kahareti haklı kılmaz.” 

Sevgi... çocuğuna ilgi göstermektir. 

Homer- “Psikiyatra niçin ihtiyacımız var ki? 

Biz çocuğumuzun dengesiz biri olduğunu zaten biliyor 
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SCRUBS 


ZACH BRAFF, SCRUBS'LA ÇIKTIĞI YOLDA BÜYÜK OYNUYOR. 

DÜŞLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSE, İLERİDE 'ÜNLÜ BİR YÖNETMENİN' İLK ÖNEMLİ İŞİNİ, SCRUBS'I İZLEMİŞ ÖZEL SEYİRCİLER OLACAĞİZ 



Scrubs ekibinin J.D.’si Zach Braff, yönetmenliğini yaptığı Gardan State adlı film ile kariyerinde bir basamak daha yukarı çıkmış oldu. Braff, bu komedinin yazarı, yönetmeni ve yıldızı. 

Braff’m son haftaları, başrolünü Natalie Portman’la paylaştığı Gardan State'm tanıtım toplantılarına katıldığı gezilerle geçiyor. Filmin gösterimlerinde bulunan ve söyleşilere katılan Braff turneye çıkmış bir rock yıldızı gibi. 

İnternette Zach Braff üzerine yapılan aramalarda Gardan State, tüm diğer çalışmalarının önüne geçmiş durumda. 

Genç bir Holiytvood aktörü Zach Braff. Genç sinemacılara sık sorulan “Filminiz ne kadar gerçek deneyimlerden şekillendi” sorusuna içtenlikle yanıt veriyor: 

“Filmin yüzde 75’ı gerçek; fakat hepsi benim başıma gelmedi. Tanık olduğum, arkadaşlarımın yaşadıkları ya da dinlediğim hikayelerin de desteğiyle oluştu. Diğer bölümü ise şehir efsanelerinden ya da gazetelerden okuduğum hikayelerden...” 


EĞİTİMLİ SİNEMACI 
Scrubs’m genç doktoru olarak ‘parlamış’ olsa da ciddi bir sinema eğitimi var Braff’m. 

“Northvvestern Üniversitesi’nde dört yıl sinema eğitimi aldım. Kamerayla hikaye anlatmak konusunda çok şey öğ: rendim. Film yapımıyla ilgili tüm teknik ayrıntıları öğrenmeye çalıştım, çünkü bildiğim bütün iyi yönetmenler sadece oyunculara istediğini yaptırmakla kalmamış, teknik altyapılarını da sağlam tutmuş kişilerdi. 

Fotoğrafı sevmemin de yardımı oldu. Bu ilgimi Fial Ashby ve 'Woody Ailen gibi ünlü yönetmenlerle paylaştığım¬ da duyduklarımdan sonra doğru yolda olduğumu bir kez daha anladım.” 







20:00 THE SIMPSONS | 20:30 SCRUBS | 21:00 VVITHOUT A TRAcT 


VVITHOUT A TRACE 

... VE ANTONY LaPAGLlA 

KAYIP KİŞİLER TİMİ'NİN ŞEFİ JACK MALONE KARAKTERİNİ CANLANDIRAN ANTONY LaPAGLlA, 56. EMMY ÖDÜLLERİ'NDE DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI ARASINDA YER ALDI 



• Oyuncu olmaya, Avustralya’da William Congreve'nin Way Of The World adlı oyununu izledikten sonra karar verdi. 

• Devlet tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. 

• 1982’de ABD’ye göç etti. New York’a yerleşti. 

• Bouncers adlı komedi oyununda rol aldı. 

• 1985’te Amazing Stories adlı TV yapımında, teknik ekip¬ te görev alarak ilk TV deneyimini yaşadı. 

• 1987’de Cold Steel adlı filmde Spooky rolünü üstlendi. 

• 1988’de televizyon filmi Frank Nitti: The Enforcer’da başrolü kaparak ilk çıkışını gerçekleştirdi. 

• 1989’da Slaves ofNeıv York ile adını Hollywood’a duyurdu. 

• 29th Street (1991) adlı yapımda Danny Aiello'nun oğlu rolüyle olağanüstü bir performans sergiledi. 

• 1994’te sevgilisi Gia Carides ile Paperback Romance’da rol aldı. 

• 1996’da Gia Carides ile bir kez daha (Brilliant Lies) kamera karşısına geçti. 

• 1996-1997 sezonunda Murder One’daki rolüyle parlak bir yıl geçirdi. 

• 1998’de Arthur Miller'm A Yiew 
From the Bridge adlı oyununun uyarlamasındaki rolüyle Tony Ödülü kazandı. 

• 2000’de Daphne’nin kaba erkek kardeşi rolüyle Frasief a konuk oyuncu olarak katıldı. Ey iyi Konuk Oyuncu dalında Emmy’ye aday gösterildi. 

2002’de aynı rolle Emmy kazandı ve 2004’te yine aday gösterildi. 

• Company Man’de (2000) Fidel Castro’yu oynadı. 

• 2002’de Without A Trace ekibinin başına geçti. 

• 2004 En İyi Erkek Oyuncu 
Altın Küre Ödülü kazandı. 

• Son olarak 56. Emmy 
Ödülleri’nde Drama Dalında 
En İyi Erkek öyuncu Ödülü’ne aday gösterildi. 






DİZİEER] 
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EVERYBODY LOVES 


RAYMOND 



9 DALDA EMMY'YE ADAY GÖSTERİLEN EVERYBODY 
LOVES RAYMOND, SİZİ HAREKETLİ BİR EVE DAVET EDİYOR. RAYMOND'I EN ÇOK KİM SEVİYOR? 









LOVES 
RAYMOND'DA 
İKİ OYUNCU 
TECRÜBESİYLE 
ÖNE ÇİKİYOR: 

DORİS 
ROBERTS VE 
PETER BÖYLE 


“Bu gece herkes Raymond’ ı seviyor! Rating rekortmeni dizinin kahramanlan karşınızda!” 

Bu sunum, Everybody Loves Raymond’m herkesi şaşırtan bir başarı yakaladığı ilk sezonunun ardından konuk olarak programına katıldıkları ünlü televizyoncu Larry King’e ait. 

Dizi oyuncuları Larry King’le söyleşileri sırasında dizinin tarihine dair ilginç ipuçları veriyor; zaten ünlü televizyoncunun ilk sorusu da dizinin geçmişine 

LARRY KING: Ray, Everybody Loves Raymond’m tarihi hakkında biraz bilgi verir misin bize ve tabii kendi hakkında da... 

RAY ROMANO: Tabii. 12 yıldır stand-up yapıyordum. Bir gün David Lettermm için kısa bir iş yaptım. Bir hafta sonra Letterma^rwpımcılarmdan Rob Bumett aradı ve ailemi anlattığım gösteriden hm eketle bir şov projeleri oldûgüsı^söyledi. 


EVERYBODY 


KING: Eşin ve çocuğundan bahsediyorsun... 

ROMANO: Evet, ailemden. Teklife olumlu yanıt verdik. Phil Rosenthal’la buluştum. Oyuncuları seçtik ve dizi işte bu noktaya geldi. 

KİM NASIL KATILDI 

Oyuncu seçimlerinden söz edilince sırayla tüm oyuncuların hikayesi dinleniyor. İlk olarak, bu yıl En İyi Kadın Oyuncu dalında Emmy’ye aday gösterilen Doris Roberts alıyor sözü: 

DORIS ROBERTS: Sanırım yüzün üzerinde kadın oyuncu denendi. O sıralarda bir oyun yönetiyordum ve hiç zamanım yoktu. Arayıp bir randevum olduğunu söylediler. Gidemeyeceğimi söyledim. 
Prova için beni bekleyen 23 kişi vardı. Yapımcımla konuştuklarını ve izin aldıklarını öğrendim. Ben de gittim. Gittim ve işte buradayım. 

KING: Patricia, sen rolünü nasıl aldın? 

PATRICIA HEATON: Deneme çekimlerinde Ray’i gerçekten öpen tek oyuncu bendim. Bu sayede yaklaşık bin oyuncuyu elemiş oldum. Aslında Doris’e de bu rolü teklif ettiler; ama o da Ray’i öpme¬ yi reddetti. (Gülüyorlar.) 

SENİN ADİN PETER BÖYLE! 

Sırada usta bir oyuncu var. Programın yapımcısı Larry King de bunun farkında: 

KING: Peter Böyle, sen denemeye tabii tutulmadın değil mi? Senin adın Peter Böyle! 

PETER BÖYLE: Beni kapıdan içeri almadılar bile. Gerçekten olan bu! 

İşin gerçeği ise şöyleydi: O gün Peter Boyle’u çocukları ziyarete gelmişti ve hep birlikte bin türlü badire atlatıp, ajansın ofisine çok zor ulaşabildiler.. 
Uzun süre park yeri aradılar, sonra da ofise gittiler; ama kapıda onları karşılayan görevli deneme çekimlerinin farklı bir yerde yapıldığım söyledi. 

Peter Böyle verilen adresi ulaştığında Ray ve Pil çoktan oradaydı. Peter Böyle çok sinirlenmişti. 
Larry King’in ifadesiyle tam da o anda başlamıştı ‘sinirli Frank Barone karakterini canlandırmaya". 
Onu bu halde gören yapımcılar, usta oyuncuyu daha da kızdırmadan ekibin geri kalanına kararlarını açıkladılar: Frank Barone rolü onundu! Aslında bu rol için deneme çekimine gelmesi bile gerekmiyordu Peter Boyle’un. Yapımcılar çoktan kendisine rolü teklif etmiş, anlaşma da yapılmıştı. 

Usta oyuncunun o gün deneme çekimlerine gelmesinin tek nedeni, ekiple tanışmak istemesiydi... 


DİZİLER 
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Fakir genç, zengin kız... 

Çok bildik bir formül değil mi? Ama ‘para ve aşk arasındaki gerilim’ dünya var olduğu müddetçe devam edeceği için bu bildik formülün de kolay kolay sonu gelmeyecektir. CNBC-e’nin yeni gençlik dizisi The O.C. de işte bu temel temadan yola çıkıyor ve Ryan ile Marissa’nm öyküsünü anlatıyor. 

O.C., yani Orange County, California’da nüfusunun büyük çoğunluğunu zengin ailelerin oluşturduğu cennet misali bir bölge. Uzaktan baktığınızda gerçekten her şeyin mükemmel, herkesin mutlu olduğunu sanabilirsiniz, ama işin aslı hiç de öyle değil. Gizli ilişkilerin, yasadışı bağlantıların, ailelerinden gizli işler çeviren gençlerin, çocuklarından saklı hayatlar yaşayan ailelerin mekanı O.C. gerçekte. 

The O.C.’nin kahramanı Ryan ise kötü çocuk kategorisinde gibi görünse de aslında dizinin en ‘harbi’, en ‘has’ karakteri. Kentin fakir mahallesinde annesi ve onun erkek arkadaşıyla bir karavanda yaşayan Ryan başı beladan uzak kalamayan bir genç. 

Evde ‘sözde’ üvey babasıyla kavga ettiği gibi, yasayla da başı belaya giren Ryan’a ‘hayır işleri yapan zengin bir avukat’ yardım elini uzatıyor. Asıl öykü de o zaman başlıyor zaten. Ryan kendi dünyasının yakınında olsa da aslında tamamen dışında olan O.C.’ye geliyor ve avukat Sandy Cohen’in evinde oturmaya başlıyor. Sandy onu topluma kazandırmaya kararlı; ama karısı hiç de onun gibi düşünmüyor. Ona göre Sandy evlerine bir hırsız sokuyor. 


RYAN, KÖTÜ ÇOCUK 
KATEGORİSİNDE 
GÖRÜNSE DE ASLINDA 
DİZİNİN EN 'HARBİ' 
KARAKTERİ 


AŞK DA VAR 

Sandy ve Kirşten Cohen’in Ryan ile aynı yaşlarda ama ona hiç benzemeyen bir oğulları vardır: Seth. Ryan ne kadar kendi kendine yetebilen, gerektiğinde yumruklarını konuşturmayı bilen biriyse, Seth o kadar silik ve pasif bir tip. 
İki genç dost oluyor ve birlikte ‘takılmaya’ başlıyor. 

İşte tam bu sırada resme kızlar girer. Cohenler’in kapı komşusu Cooperlar’m güzel kızı Marissa daha ilk görüşte Ryan’ın dikkatini çeker. Aslında çekim karşılıksız değildir; ama Marissa’nm tam zengin züppe çocuğu bir erkek arkadaşı vardır. Öte yandan Seth de yıllardır Marissa’nm en yakın arkadaşı Summers’a aşıktır; ama daha cesaretini toplayıp kıza selam bile verememiştir. Durumu o kadar umutsuzdur ki sırf Summers’a yaklaşabilmek için Seth’in Marissa ile yakınlık kurmasına çabalar. 

The O.C. konusunu şimdilik derine inmeden bitirirken, Marissa rolünü oynayan Mischa Barton’ın şu sıralar özellikle Amerika dolaylarında fazlaca popüler olduğunu belirtmekte yarar var. Bir anlamda Daıvson’s Creek’in Joey’si ya da 24’ün Kim’i gibi bir popülerlik durumu söz konusu Mischa için. 


53 
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THE KING OFGUEENS 


CARRIE'Yİ CANLANDIRAN LEAH REMINI, ÖZEL YAŞANTISINDA HİÇ DE SIRADAN BİRİ DEĞİL YENİ ANNE OLAN REMINI'NİN ARASI NE HOLLYVVOOD YILDIZLARIYLA İYİ NE DE SOKAKTAKİ SIRADAN İNSANLA 


The King Of Queens’'m Carrie’si Leah Remini, Hollywood insanlarını ve ilişkilerini eleştiren açıklamalarıyla tanınıyor; 

“Hollywood’da içten, başkalarını önemseyen insan bulmak çok güç; gerçek arkadaş olarak tanımlayabileceğiz o kadar az insan çıkıyor ki karşınıza.” 

Çalıştığı sektördeki insanlarla arası çok da iyi olmadığı açıkça belli. Peki ya diğerleri? Yani bu sektöre bulaşmamış arkadaşları, komşuları... 

Anlattığı kadarıyla Remini’nin yıldızının onlarla da barışık olduğunu söylemek güç. 

Birçok insanın haftalık bir televizyon programı 


yapmanın nasıl bir efor gerektirdiğini tahmin bile edemediğini iddia ediyor: 

“Kariyerim boyunca kısa süreli şovlarda çalıştım. 
The King Of Queens’ten önce bit sezonu tamamlamış hiçbir işim yoktu. İnanın bu çok ağır bir tempo getektiriyor. Her sabah kalkıp, düzenli bir şekilde işe gidiyorsunuz. Öyle dışarıdan göründüğü gibi ‘Bakın benim bir dizim var’ rahatlığı söz konusu değil. İnsanlar biz oyuncuların gerçek yaşamını anlayamıyorlar.” 

ÜNLÜLER TARİKATI 



Leah Remini, bu bildik açıklamalarını yaptığı bir söyleşisinin satır aralarında kendine dair önemli bir bilgi veriyor. Holyvvood’da gittikçe daha çok sayıda ünlünün ilgi gösterdiği Scientology (Bilimoloji) tarikatine yakınlaştığını ortaya koyan bu açıklamayı alıntı yaptığımız söyleşiden aktaralım: 

“...Remini, çözümü Scientology öğretilerine bağlılığıyla aştığını söylüyor. Sıkıştığı anlarda daha ‘normalleşmenin’ yolu bu öğretinin disiplininden geçiyor ona göre.” 

Leah Remini, bu tarikate girdikten bir süre sonra sıkılıp ayrılan insanlardan olmayacağını, uzun yıllar bu öğretinin kurallarını takip edeceğini söylüyor. Anlaşılan bu ortamdaki insanların tamamını onayladığını söylemek de güç. 

Aralarında Tom Cruise, John Travolta ve Lisa Marie Presley gibi ünlülerinde bulunduğu, 160’a yakın ülkede üyesi bulunan Scientology (Bilimcilik) Tanrı’nın varlığını kabul eden; ama cennet, cehennem kavramlarının yerine reenkarnasyona inan bir tarikat. 

‘Sıradan kadın’ Carrie’nin rol arkadaşları bu konuda ne diyor, bir bilgiye rastlamadık; ama eğer dizideki babası Arthur bu seçimi duyarsa, mutlaka ki ‘arıza çıkartacaktır’. 











ANGEL'm 5. VE FİNAL SEZONU 
SÜRÜYOR. İŞTE EKİM AYINDA 
YAYINLANACAK BÖLÜMLER VE 
BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİLER 


HELL BOUND 

Spike, kendini daha sık kaybettiğini ve gerçeklik¬ le bağlantısının giderek daha da koptuğunu fark edince dehşete düşer. Bir tür tuzağa düşmüş gibidir. 

• Bu bölüme dikkat, Spike’ı bir daha böyle göremeyeceksiniz. 

• Angefın, bugüne kadar gördüklerimiz içinde en sert sahnelerine hazırhkh olun 

LIFE OF THE PARTY 

The Wolfram & Hart’ın Hallovveen partisinin ufukta görünmesi, Lome için uykusuz gecelerin başlamasına yetecek. Lome, empatik gücünün etkisini genişletmek için farklı yöntemler uygulayacak. 

• Buffy’de her sezon HallöWeen konulu bir böyapılırdı; bu AngeTm ilk Hallovveen bölümü. 

THE CAUTİONARY TALE OF 
NUMERO CINCO ) ^ 

Hart'm postacısii ğârip^ 


ber Cinco’nun kim olduğunu kimse bilmiyor. Bu bölümde hakkında ayrıntılar öğreneceğiz. 

• Bölümün orijinal adı, Night of the Luchadors (Luchador’larm Gecesi). Luchadore’un İngilizce karşılığı isi ‘fighter’, yani ‘dövüşçü’. 

LINEAGE 

Cyborglar, Wesley ve babasını tehdit ediyor, 

• Wesley'nin babasından daha önce bahsedilmiş olsa da onu bu bölüme kadar hiç görmemiştik. Roger Wyndam-Pryce’le tanışmış olacağız. 

DESTINY 

Spike bu bölümde özel bir ‘posta’ alacak. Hayalet vampir Spike, tekrar bedenine mi kavuşuyor? 

• Wesley, birinci sezonun ortasında dahil olduğu r bölümünde göründüğü AngeTda ilk kez bu ^kadroda yokj ' . 

Kahe/tızun süre sonra yeniden An- 


THE X-FILES 


FOX MULDER VE DANA SCULLY SAKLANANIN, BİLİNMEYENİN PEŞİNDE KOŞADURSUN, THEX-F/LES HAYRANLARI DA DİZİ HAKKINDA BİLİNMEYEN TEK NOKTA BIRAKMAMAK İÇİN UĞRAŞMAKTA 


• The X-Files’m bilim danışmanı Anne Simon, Massachusetts Üniversitesi’nde çalışan bir virüs bilimi uzmanı. 1999’da The X-Files’m Arkasındaki Gerçek Bilim adlı bir kitap yazdı. 

• Herman MelviUe’in ünlü eseri Moby Dick birçok kez The X-Files’ta referans olarak alındı. Mulder'ın gerçek ve kız kardeşi peşinde yürüttüğü takip, Sculiy’ye babasının Starbuck adını takması, Sculiy’nin köpeğinin adının Queequeg oluşu ve Mulder’a sık sık Kaptan Ahab demesi bu referanslara birkaç örnek. 

• The X-Files’m tema müziğinin adı Materia Pri- 

• Yapımcı ve senarist Hovvard Gordon ve Alex' Gans^ı The X-FilesTan önce Beauty and the Beast {Güzel ve Çirkin) için çalışıyorlardı. 

• The Blessing Way adlı bölümün sonunda yer alan "Larry Wells’in anısına: 1946-1995" adlı yazı¬ da adı geçen Larry Wells bir kostüm tasarımcısıydı. 

• The Beginning adlı bölümde nükleer elektrik santralinin önünde uyuyan görevlinin adı Homer. 
(Nükleer santralde çalışan ve çok da çalışkan olduğunu iddia edemeyeceğimiz Homer Simpson’a bir gönderme olduğunu tahmin etmişsinizdir.) 

• Mulder ve Sculiy’nin kendilerini evli bir çift gibi tanıtmak zorunda kalınca kullandıkları Rob ve Laura Petrie isimleri klasik TV şovu The Di^k Van Dyke Show'dan bir alıntı. 

• Yazar Glen Morgan, One Breath adlı bölüm- 
. deki hemşirenin adını büyükannesinin anısına 

‘Owens’ koydu. 

• The X-Filcs romanının yazarı Charles Grant'in adı Sculiy’nin Littie Green Men adlı bölümde incelediği yolcu listesinde geçiyordu. 

• Chris Carter’la defalarca çalışmış ünlü Hollywood senaristi Richard Matheson’ın adı, Littie Green Men adlı bölümde bir senatörün adı olarak kullanıldı. 



• Fresh Bones'un final sahnesi, Wes Craven’ın The Serpent and the Rainboıv adlı filmine bir tür övgüydü. 

• Eve adlı bölümde geçen Teena ve Cindy adlı karakterler Glen Morgan ve James Wong'un eşlerinin adı. 

■> 
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DAVID PALMER'I CANU\ND1RAN 
DENNIS HAYSBERT GERÇEKTEN 
ABD BAŞKANI OLSAYDI KENDİ 
DEYİMİYLE 'MÜMKÜN OLAN EN 
KISA SÜREDE IRAK'TAN 
CEHENNEM OLUP ÇIKARDI' 


Senatörken tanıştığımız, ABD Başkanı oluşuna şahit olduğumuz ve türlü badireyi Jack Bauer’in yardımıyla atlatmayı başaran 24’ün David Palmer’ı ABD’li aktör Dennis Haysberts gerçekten Başkan olsaydı neler olurdu... 

Dennis Haysbet, 24’ün üçüncü sezon DVD tanıtımını yapmak üzere Sydney’deydi. 50 yaşındaki aktör, burada yaptığı açıklamada ülkesinde seçim dönemi olduğunu ve politik sürece dair bir yorum yapmaması gerektiğini belirtip, bürîa rağmen kendini tutamadı: 

“...ama içtenlikle söylemeliyim ki şu anki başkammızın kaybetmesini istiyorum. Sanırım bu düşünce şu anda tüm ABD’de yankılanmakta. 
Bu kadar uç noktalara gittiğimiz hiç olmamıştı. 
Adam (Bush) düzenli olarak yalan söylüyor ve ona güvenmemeniz için her şeyi yapıyor.” 

Gerçekten Başkan olma şanstnı yakalayabilse ne yapacağını da açık bir şekilde dile getiriyor: "ilk yapacağım iş uygulanabilir bir sağlık politikasını yürürlüğe sokmak olur.” Hemen ardından da ekliyor: “...ve mümkün olan en kısa sürede Irak’tan cehennem olup çıkardım.” 

Eylül ayında yapılan bu çok taze röportaj tabii ki Dennis Hayşbert’in “Eğer gerçekten ABD Başkanı olsaydınız ne yapardınız” sorusuyla ilk karşılaşması değil. 

www.phase9.tv'de yayınlanan bir başka röportajında da benzer sorular sorulmuştu Haysbert’te. İşte birkaç örnek: 

BAŞKANA SORULAR VE YANITLARI 

İki ytl kadar önce Colin Potveli’m başkanlık için aday olmasını istediğinizi söylemiştiniz. Bu konu hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz ve Poıvell, Bush yönetiminin bir parçası olduğun¬ 


da ne hissettiniz? 

Bu konu hakkında karmaşık duygularım var. 
Colin Povvell’a bakışım hâlâ aym, bence kötü 

durum içinde en iyisini yapıyor.Ben doğaüstü 

inançları olan biriyim. Hayatınızda yaptığınız bazı şeyler sizinle tam olarak uyuşmuyorsa bir şekilde kendini belli eder. Colin Povvell için de böyle olacaktır. Yanlış olabilir; ama bu adama karşı çok büyük bir saygım var. Diğer yandan bu yönetime ve bu yönetimin sorunlafî hâlletme yöntemlerine karşı saygımı büyük ölçüde kaybettim; ama biliyorsunuz Colin Povveli’m yoluna devam ettiğini görmek isterim. Öyle olursa işlerin tamamen değiştiğini göreceksiniz? 

Bir aktör, canlandırmadan önce karakter üzerine çalışır. Peki siz nasıl hazırlandınız? 

ilk sezon, hatırlarsanız, başkanlığa oynayan bir senatördüm. İkinci yıl, ABD Başkanı olacağı¬ mı söylediklerinde saygı duyduğum, fikrini önemsediğim insanları gözlemlemeye başladım. 
En önce de kendimi. Eğer Başkan olsaydı, Dennis ne yapardı? Sanırım ben idealist bir insanım. 
Bu yüzden eğer gerçekten Başkan olsaydım, çok 

uzun süre orad^kalamazdım (Gülüyor). 

Rolüme hazırlanırken özel hayatımdaki kahramanlarımdan oluşan bir kolaj yarattım. Her birinin iyi yönlerini ve kendi iyi yönlerimi aldım ye tümünü karaktere ekledim. 

Eğer Palmer gerçek hayatta Başkan seçilecek olsa Ortadoğu’daki durumla ilgili ne yapardı? 

(Gülüyor) Orada büyük bir kargaşa var. Benimse ne yapmam ya da ne yapmamam gerektiğini söyleyen hiçbir danışmanım yok. Ne uygulanabilir ya da uygulanamaz bilmiyorum; ama ilk olarak oradaki askerleri mümkün olan en kısa sürede geri çekerdim. 
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lAV/ltl 20:00 ANGELİ 21:00 THE X-FILES | 22:00 24 | 23:00 NIP/TUCK | 


NIP/TUCK 

'ESTETİK CERRAHİNİN BİLİNMEYEN YANLARİNİ VE KADİNLARLA ÇEVRİLİ BİR DÜNYAYİ ANLATAN NİP^UCK, TÜM ZAMANLARİN EN SERT DİZİSİ' İFADESİ SADECE BİR SLOGAN DEĞİL İŞTE DİZİDEN YAPILMIŞ BİRKAÇ ALINTI. 

SERT OLUP OLMADIĞINA SİZ KARAR VERİN 


• Gina Russo: Neyin var Christian, hamile kadınlar sana çekici gelmiyor mu? 

Christian Troy: Hayır. Sadece sen çekici değilsin. 

• Christian Troy: Hayatında hiç orgazm olmadın, değil mi? 

Grace Santiago: Bir ürperti bile hissetmedim. 

Christian Troy: Sen bir yalancısın. Seni ödüller kazanmış bir yarış atının jokeyi gibi sürdüm, sen de karşı koymadın. 

Grace Santiago: Şimdi defol. 

Christian Troy: Her bir kasılmayı saydım. Üç kez. Yoksa Kegel egzersizlerini mi yapıyordun? 

Grace Santiago: (Fısıldayarak) Kapıyı kilitle. 

• (Dr. Santiago hakkında) 

Christian : Tam bir ortalık karıştırıcı 

ve ayrıca ayakkabıları çok ucuz. 

• Dr. Erica Noughton: Niçin? Bana zarar vermek için binçaltınızda bir neden 

Sean McNamara: Sizi temin ederim, size zarar verme yönünde tüm isteklerim son derece bilinçli. 

• (Bir operasyon sırasında) 

Sean McNamara: Çok derin kesiyorsun. 

Christian Troy: Gayet iyi. 

Sean McNamara: İşin gayet iyi olmasını mı istiyorsun, kusursuz olmasını mı? 

• Christian: Porno endüstrisi ve plas¬ 


tik cerrahiyi birbirinden ayıran çok ince bir çizgi var. İki taraf da sınırsız hayal gücü satıyor, değil mi? 

• Christian Troy: Benim bulduğum dadıyı kovmaya hakkın yok. 

Gina Russo: Çocuğumun çevresinde ucuz fahişeler olmasını istemiyorum. 

Christian Troy: Ama o her zaman senin çevrende... Pardon, düzeltiyorum: Sen pahalı bir fahişesin. 

• Satış elemanı: Hamile kalmadan önce Gina’dan hoşlanıyordunuz. Şimdi ona aşık olacaksınız, o artık bir dişi kaplan. 

Christian Troy: Onunla yattın mı? 

Satış elemanı: Şey... Evet. Bana sizin durumunuzdan bahsetti ve ben senin sorun yaratmayacağını düşündüm. 

(Satış elemanını sert bir şekilde iter) 

Christian Troy: Doğmamış çocuğumun annesiyle yatmış olduğun için karşıma çıkmış böbürleniyorsun ve sorun çıkartmayacağımı düşünüyorsun. Sen ne hastalıklı bir hilkat garibesisin böyle? 

Satış elemanı: Bana birlikte olmadığınızı söylemişti! 

Christian Troy: Ne farkeder? O rahatsız ettiğin benim çocuğum! 

Satış elemanı: Çok yalnız ve çok güzeldi. Sen göremiyorsun, ama ben gördüm. 

(Satış elemanını bir yumrukta yere serer.) 

Christian Troy: Siparişimi iptal et! 
Ufak çocuğumdan da uzak dur! 


60 











her cumartesi/pazar IGiSO 



cNBc-e 


.1 

rsj 



SEINFELD SÖZLÜĞÜ (a 


BU AYDAN BAŞLAYARAK VERECEĞİMİZ SEINFELD SÖZLÜĞÜ, TV TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DİZİSİ HAKKINDA İYİ BİR KAYNAK OLACAK. İŞTE İLK BÖLÜMÜNDEN İTİBAREN İZLEMEYE BAŞLADIĞIMIZ SEINFELD'İN ABC'Sİ 


■■ Alexander Jason; George Costanza’yı canlandıran Jason, kariyerine Broadvvay oyunlarında rol alarak başladı. 1990-98 yıllan arasında Seinfeld kadrosunda yer aldı. Çeşitli dallarda sekiz kez Emmy’ye, dört kez de Altın Küre’ye aday gösterildi. 

HH Başarı: Seinfeld dokuz sezon boyunca yayınlanan 169 bölüm başta ABD olmak üzere gösterildiği tüm ülkelerde rating rekorları kırdı. Dizinin tekrarları bile hayranlarının ilgisiyle en çok rating alan programlar arasına giriyor. 

Cosmo Kramer: ‘Kumsalda uyuyor gibi hissetmek için kumla doldurulmuş yatak’ gibi gerçekten özgün projelerin peşinde geçti hayatı. Bir de her fırsatta Jerry’nin kapısında bitmesiyle. 

İHB Çete; Seinfeld ekibini oluşturan Jerry, George, Elaine ve Cosmo ‘gang’ yani çete olarak tanınıyor. 

Bü Doğum günleri: Jerry Seinfeld, 29 Nisan 1954 
New York doğumlu; TV’deki Jerry’nin ise Aralık ayında dogdunu biliyoruz. Jason Alexander 23 Eylül 2959, New Jersey doğumlu; canlandırdığı George Costanza ise The Heart Attack adlı bölümde Ni¬ 


san ayında doğduğunu söylemişti. 13 Ocak 196rde New Yok’ta doğan Julia Louis-Dreyfus ve 21 Temmuz 1948’de Los Angeles’ta doğan Michael Richards’m canlandırdıkları karakterlerin doğum günleri hakkında ise bilgimiz yok. 

m Elaine Marie Benes; Çetenin tek kadın üyesi. 
Kararsız biri. Özellikle de erkekler konusunda. 

■■ Festivus: George’un babası Frank’in bir icadı. 
Bir yılbaşı öncesinde George’a hediye almak için mağazaya giden Frank, kalan son bebeği satın almaya çalışan bir başka adamla kavga etti. O günden sonra da yılbaşmm alışveriş çılgınlığına dönüşmesini protesto etmek için 23 Arahk’ta kutlanan alternatif bir gün icat edip, adına da Festivus dedi. 

İM George Costanza: Çetinin kısa ve kel üyesi. Genelde plan yapmak ve çabalamaktan öteye gitmese de onun için seks delisi diyebiliriz. Zaman zaman boyu, yaşı, kilosu, kel oluşu ve türlü nedenlerle kompleks krizine giriyor. 

Mİ Hiçbir Şey Hakkında: Devrim yapan Seinfeld’in sloganı. Bu dizi ‘hiçbir şey hakkında’. 






her pazar 24:00 



SOUTH 


PARK 


İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN 
OYLAMALAR SONUCUNDA 
SOUTH PARKTA YENİ SINIF 
BAŞKANI ÇOK BÜYÜK BİR 
FARKLA ERİC CARTMAN SEÇİLDİ 


South Park Times 

Eric T. Cartman, benzeri görülmemiş bir zaferle South Park E-Seçimleri’ni kazanarak Sınıf Başkanı oldu. Sabahın ilk saatlerinde telefonla yapılan bir röportajda “Birkaç Kyle ve Stan taraftarı beni oy pusulaları üzerinde sahtecilik yapmakla suçladı” diyen Cartman, iddalara karşı şu yanıtı verdi: 

" Biliyorsunuz, gerçek şu ki seviyeyi bu kadar düşürmeye tenezzül etmeleri ve beni zan altında bırakmaları can sıkıcı. Seçimi kazandığım için ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Sonuçta artık bu pisliklere kimin patron olduğunu gösterdim.” 

Sınıf Başkanı olarak ilk icraatının ne olacağı sorulması üzerine, Cartman şu an için bu konuya kafa yoramayacağmı söyledi. Yeni Başkan Eric T. 
Cartman şu sıralar Büyük Zafer Kutlaması’nm hazırlıklarıyla meşgul. 


South Park Times muhabirleri Cartman’a zaferi böylesi büyük bir farkla kazanmış olmasının sürpriz olup olmadığını sorunca şu yanıtı aldılar: 

"Benim kadar popüler bir aday söz konusuysa böylesi bir zafere hazırlıklı olmalısınız.” 

...ve Cartman’m rakipleri hakkında yorumları: 

“Stan ve Kyle masaya ne getirdiler ki? Stan ve Kyle’m bütün yaptığı işlerin nasıl yolunda gitmediğini anlatıp, ağlamak. Sonuç ortada. Niçin diye sormalısınız. Diğer adaylar ise benim için sadece birer dolgu malzemesiydi. Wendy’yi hangi cehennem olasıca, ofiste ister ki? O sadece Stan ve Kyle iyi hissetsin diye oradaydı.Sonuçta bana oy veren ve inanan herkese çok teşekkür ediyorum ve şu oy vermeyen diğerleri de.” (Son cümleyi ‘riski’ nedeniyle 

yaymlayamıyoruz; ama Cartman’ı tanıyanlar aşağı yukarı ne dediğini tahmin etmiştir.) 


CARTMAN KAMPANYASINDA NELER DEMİŞTİ? 

• Bütün çocukluk hayatımı bu iş için hazır- - ■ bilmekiçinoinsanlardanbirigibihissetmelanarak geçirdim. Geçmişte yapmış oldu- denemelisiniz. ‘Herkesin nefret ettiği 

ğum tiksinti uyandıracak her şey, geç- ■ , . insan’ olarak kabul edilmenin ne kadar 

mişte kaldı. Birçok deneyimden yara- zor bir şey olduğunu öğrendim, 

landım ve bu deneyimleri Başkan ol- * Kabul edilen ya da edilmeyen hiçbir 

duğumda kullanacağım. \ öğrencinin küçümsenmesine izin ver- 

• Geçmişte yaptığım bütün o iğrenç meyeceğim. Bir insanın karşıt fikirleri 

şeyleri kötü niyetimden yapmadım. Be- var diye dışlanması gerekmez. Bunu 

lirli grupların nasıl hissettiğini öğrene- bizzat kendim öğrendim. 

ERİC CARTMAN: 2004 CLASS PRESIDENT 
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EMMY ÖDÜLLERİ 


11 ÖDÜL KAZANAN ANGELS İN AMERICA, GECEYE DAMGASINI VURDU. 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ DE TANIDIK: ARRESTED DEVELOPMENT 


TV’nin en iyilerinin belirlendiği Emm.y Ödülleri, CNBC-e’den canlı olarak yayınlanan törende sahiplerini buldu. 

Ekim ayında CNBC-e’de yayınlanacak Angels in America’mn 21 dalda aday gösterildiği ödüllerin ll’ini kazandığı 56. Emmy Töreni’nde bir başka CNBC-e dizisi, Arrested Development da Komedi Dalında En İyi Dizi seçildi. 

Başrollerini Al Pacino ve Meryl Streep'in paylaştığı Angels in America kazandığı 11 ödülle 
1997 yılında 9 dalda ödül alan Roots (Kökler) 
dizisinin rekorunu da kırmış oldu. 

AL PACINO'YA ÖZEL İLGİ 

Ödül Töreni’nde Mini Dizi dalında En Erkek öyuncu seçilen Al Pacino, 1974’te The Godfatber’daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek oyuncu dalında öscar’a aday gösterilerek başladığı ve onlarca ödül kazandığı kariyerinde ilk kez Emmy Ödülü kazanmış oldu. 

Birçok sinemasevere göre ‘yaşayan en büyük aktör’ kabul edilen Al Pacino’ya Emmy Töreni’nde gösterilen ilgi de bunun bir kanıtıydı. 
Tüm salonun ayakta alkışlayarak karşıladığı Al Pacino, ilk kez aday gösterildiği ve kazandığı 


Emmy Ödülü’nü alırken Angels In America’nm yönetmeni Mike Nichols, senaristi Tony Kushner ve rol arkadaşı Meryl Streep başta olmak üzere tüm ekibe övgüler yağdırdı. 
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56. EMMY ÖDÜLLERİ DAĞILIMI 

• TV Filmi / Mini Dizi Dalında En iyi Dizi Angels İn America 

• Komedi Dalında En İyi Dizi 
Arrested Development 

• Drama Dalında En iyi Dizi 
The Sopranos 

• TV Rimi / Mini Dizi Dalında En iyi Erkek Oyuncu Angels in America - Al Pacino 

• Komedi Dalında En iyi Erkek Oyuncu Frasier- Kelsey Grammer 

• Drama Dalında En iyi Erkek Oyuncu 
The Practice - James Spader 

• TV Filmi / Mini Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Angels in America - Meryl Streep 

• Komedi Dalında En iyi Kadın Oyuncu Sex and the City - Sarah Jessica Parker 

• Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu VVest Wing- Allison Janney 

• TV Filmi / Mini Dizi Dalında 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
Angels in America - Jeffrey VVright 

• Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Frasier - David Flyde Pierce 

• Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu The Sopranos - Michael Imperioli 

• TV Filmi / Mini Dizi Dalında 
En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu 

Angels in America - Mary-Louise Parker 

• Komedi Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sex and the C/ty (1998) - Cynthia Nixon 

• Drama Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu The Sopranos - Drea de Matteo 

• TV Filmi / Mini Dizi Dalında En iyi Yönetmen Angels İn America - Mike Nichols 

• Komedi Dalında En iyi Yönetmen 

Arrested Development - ioe Russo, Anthony Russo 

• Drama Dalında En İyi Yönetmen Deadvvood- VValter Fiili 

•'TV Rimi / Mini Dizi Dalında En iyi Senaryo Angels İn America 

• Komedi Dalında En iyi Senaryo Arrested Development 

• Drama Dalında En iyi Senaryo 
The Sopranos 

1. Arrested Development ekibi: Yönetmen Joe Russo, yazar Mitchell Hurvvitz ve yönetmen Anthony Russo 

2. Al Pacino, Angels In America 

3. Meryl Streep, Angels In America 

4. Angels In America oyuncu ve yapıma ekibi. 

5. Kelsey Grammer, Frasier 

6. Jeffrey VVright, Angels İn America 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İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek filmekimi'nde geçen yılın ses getiren filmlerinden bazıları, Cannes ve Berlin gibi önemli film festivallerinde gösterilen 2004 yapımı filmlerden seçmeler ve önümüzdeki günlerde Türkiye’de vizyona çıkacak bazı ilginç filmlerin ilk gösterimleri yer alıyor. Beyoğlu Emek Sineması’nda 7 gün boyunca, 
20 filmin gösterileceği filmekimi hakkında ayrıntılı 
bilgiyi www.istfest.org adresinden bulabilirsiniz. 

GALALAR 

filmekimi’nde bu yıl, aralarında Cannes Film Festivali’nin açılışında da gösterilen ve büyük ilgi gören Pedro Almodovar imzalı Kötü Eğitim adlı filmin de bulunduğu beş filmin galası var. 

filmekimi'ndt galaları yapılacak filmler şunlar: 

• Kötü Eğitim / La mala educaciön 

Pedro Almodovar / İSPANYA 

• Yanlış Elesap / Intermission 

John Crowley / İNGİLTERE-İRLANDA 

• Gözlerimi de Al / Te doy mis ojos 

Iciar Bollain / İSPANYA 

• İhtiyar Delikanlı / Oldeuboi 

Chan-wook Park / GÜNEY KORE 

• Motosiklet Günlüğü / Diarios de motocicleta 

Walter Salles / ARJANTİN-ŞİLİ-PERU 



filmekimi’nin prograrnm»^ gala gösterimleri dışında birbirinden dikkat (çekici 15 film var. 

İkişer seans gösterilecek Lu filmlerden, Japon usta Takeshi Kitano'nun efsanevi bir kör savaşçının öyküsünü anlattığı son filmi Zatoichi ve Fransız sinemasının auteur yönetmeni Patrice Leconte'un Sandrine Bonnaire ile yıllar sonra yeniden buluştuğu son filmi Mahrem İtiraflar / Confidence şimdiden merakla bekleniyor. 

(Tüm program için; www.istfest.org) 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NICK CAVE 

İSTANBUL KONSERİ ÖNCESİ TELEFONLA RADYO EKSEN'E BAĞLANAN NICK CAVE, BARBAROS DEVECİOĞLU'NUN SORULARINI YANITLADI 


Barbaros Devecioğlu: İkinci kez Türkiye’ye konsere geliyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? 
Solo konser neden solo? Niye diğer üyeler yok? 

Nick Cave: Aslında diğer üyeleri getiriyorum. Fakat ‘daha içten, daha cana yakın bir şekil’ olacak. 
(BD: Ne demekse, bunu çok açıklamadı...) 

BD: Seyirciyi nasıl buldunuz ilk konserde? 

NC: Çok beğendim, ilgili buldum. Yalnız bu arada bazı teknik sorunlar yaşamıştık. 

BD: Yine aynı yerde konser olacak, ümit ederiz bu sefer olmaz. 



NC: Olmaz 

BD: İnşallah 

NC :!?! 

BD: Biz 4 yıl önce bu istasyonu kurduk ve çok sayıda Nick Cave şarkısı çaldık. Bununla ilgili olarak da gayet iyi hissediyoruz kendimizi, memnunuz. Bu yüzden sizinle konuşmak da bizim için çok önemli. 

NC: Nasıl yani izin veriyorlar mı sizin Nick Cave şarkısı çalmanıza? 

BD: Nasıl yani! 

NC: Bizim buralarda çalmıyorlar. 

BD: Tabii bizim Radyo Eksen çalar. Biz başka bir radyoyuz, biz iyi müzik, anlamı olan müzik çalıyoruz. 

NC: Teşekkür ederim. 

BD: Size ilham veren şey nedir? 

NC: Aslında hani ben bir şeyin avukatlığını yapmıyorum; sadece benim dünyayla olan şahsi ihşki- mi anlatıyorum şarkıda; bazen üzüntü, bazen neşe, bazen korku bu, bundan başka bir şey yok. 

(BD: Konuşmayı da çok sevmediğinden daha detaylı olarak bu meseleye girmek de istemedi. Haklı bir yerde, kim olsa, aklı başında kim olsa zaten bu konuda konuşmak istemez. ) ^ 

BD: Bu şarkıların arkasında yatan fikir ve ilham kaynağı nedir? 

NC: Beni ilgilendiren mevzular üzerine şarkı yazmaya çalışıyorum, bunları anlatmaya çalışıyorum. 

BD: Bu iyi bir fikir, biz de aynı fikirdeyiz. 

NC: Teşekkürler. 

NC: Dünyada çok fazla mutlu şarkı var. 

BD: Biz de aynı fikirdeyiz, yani bunların da herhangi bir şeye faydası yok genellikle. 

BD: Johnny Cash niye ‘The Mercy Seafi seçti. 

NC: Vallahi bilmiyorum; galiba bir yerde dinledi, çok beğendi şarkıyı, o yüzden dahil etti. Ama özel 




bir sebebi yok. Ben çocukluğumdan beri büyük bir Johnny Cash hayranıyım; ‘fan’ıyım, ölmeden önce yaptığı son albümde de bir birlikte çabşmamız da oldu, orada bir arada bulunduk, bu benim için büyük bir onur oldu. 

BD: Hâlâ Palace dinliyor musun? 

NC: Palace mı? 

BD: Evet Palace Biraderler, Will Oldham ... 

NC: Evet, çok arada bir dinliyorum. Asimda ben her şeyi dinliyorum; yani özellikle bugünlerde dinledim bir şey yok. Will Oldham çok iyi bir müzik yazarı, çok aklı başında şarkılar yazıyor, çok iyi yazıyor, onu severim. 

BD: Nitekim biz de zaten bunu sizin bir röportajınızda okumuştuk; oradan, radyoda Palace çalmaya başladık, biz de o yüzden çok severiz Palace’ı. 

NC: Size başka bir ipucu veremeyeceğim şimdi üzgünüm. Ha, The Dirty Three diye bir grubu severim. Çalmıyorsanız çalın çok iyi. 

(BD: işte bizden bu kadar, yani bunu da ben bilmiyorum, bizim arkadaşlar da bilmiyor. Emin olabilirsiniz, bundan sonra The Dirty Three’yi de çalacağız, Nick Cave’den aldığımız bir ipucu sayesinde; iyi grupmuş.) 

BD: James Eliroy’yu okuyor musun? 

(BD: Bir zamanlar, kendisi edebiyatın Rock’n Roll’udur demişti James Eliroy için; James Eliroy da Nick Cave için ‘ben bilmem onu, haydi git oradan’ filan gibi cevap vermişti, ben bu yüzden okumuyor zannediyordum.) 

NC: James Eliroy’un, öldürülen annesiyle ilgili yazdığı kitaptan sonra onu okumayı bıraktım. Hiç anlamadım bu kitabı, beğenmedim, sevmedim. Sen okuyor musun? 

BD: Zaten son kitaplarını ben de sevmemiştim. 

BD: Yeni projeler var mı? Yeni müzik, sinema, film müziği falan... 

NC: Öncelikle Avustralya’da gösterilecek bir filmin senaryosunu yazdım ve onun müziği üzerinde çahşıyorum. Kemancı Warren Ellis’le bk proje yapıyorum. 

BD: Marianne FaithfulPla çalışmak nasıl bir? 

NC: Süper bir sesi var, çok iyi arkadaş olduk. 

BD: Başka bir proje var mı? 

NC: Marianne Faithfull yeni albümünün müziklerini yazmamı istiyor. Gelecek yıl yeni bir albüm çıkaracağım. 


RADYO^^ ^ 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t 1 -BOBDYLAN.. l AND I 

I 2 - NİCK CAVE & THE BAD SEEDS.NATURE BOY 


: 3 - JEFF BUCKLEY.FORGET HER 

4 - İAN BROVVN.KEEP WHAT YA GOT 

' 5 - MADRUGADA .BLOOD SHOT ADULT COM. 

6- DEUS.IFYOUDONTGETVVHATYOUVVANT 

7- BJORK.OCEANİA 

8- R.E.M. LEAVING NEVVYORK 

9- CLINIC.THEMAGICIAN 

ao - MARILYN MANŞON ......... PERSONAL JESUS 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


37 yıl önce- Pink Floyd, ABD'deki ilk turnelerine 
başlamak üzere New York'a gitti. 

78 yıl önce- Tom Petty doğdu. 

26 yıl önce- Sex Pistols'ın basçısı Sid Vicious, kız 
arkadaşı Nancy Spungen'i öldürmek suçundan yargılandığı sırada intiharı denedi. 

6 yıl önce- Bob Oylan, doğduğu Minnesota, 
Duluth'ta 60'lardan bu yana ilk kez konser verdi. 
19 yıl önce- B-52'nin gitaristi Ricky Vi/ilson AIDS 
hastalığı sonucu öldü. 

49 yıl önce- Van Halen'ın eski vokalisti David Lee 
doğdu. 
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28 EkimO, Saat 22.00 KLASİK SAHNE 



(Uzay araştırmacısı Eleanor Ann 'Ellie' Arrowa, yaşamını ‘uzaydan bir mesaj’ alabilmek için çalışarak geçirmiştir. Çalışmaları, ödeneklerinin kesilmesi üzerine yarım kalınca Eleanor araştırmalarının finansmanını sağlayabilecek kaynak arayışına çıkar. 
Yeterli parayı bulabilirlerse New Mexico’da araştırmalarını sürdürmeleri mümkündür.) 

ELEANOR ARROWA: Uygarlık tarihinin eşsiz bir döneminden geçiyoruz. Teknoloji çağındayız. Temasın mümkün olabileceği bir dönemdeyiz. Başarı şansımız New Mexico’daki faz dizili teleskoplardan geçiyor. Burası 27 radyoteleskobuyla tüm diğer tesislerden daha duyarlı bir araştırma yapmamıza imkan tanıyor. Teleskop zamanı satın almak için hükümetten gerekli ön izinleri aldık. Artık bize tek gereken para. 

(Konuşmasını bitiren Eleanor gözle görülür bir gerginlikle, ayakta dinlemeye başlar.) 

VAKIF GÖREVLİSİ: Güzel bir sunuydu doktor. 
Vakfımız deneysel programları destekliyor; ama sizin teeklifiniz bize bilimden daha çok bilimkurgu gibi geldi. 

(Yüzündeki mimikler açıkça göstermektedir ki Eleanor çok sinirlenmiştir. Ellerini sıkıp, ovuşturmaktadır. Kısa bir sessizliğin ardından gergin; ama alçak sesle ve alaycı konuşmaya başlar.) 

ELEANOR ARROWA: Bilimkurgu mu? Haklısınız. 
Bu çılgınlık. Hatta delilik. 

(Sinirli hareketlerle toplanmaya başlar. Masadaki büyük dosyayı çok sert bir şekilde kapatır. Değerlendirmeyi yapan vakıf görevlilerinin oturduğu masaya doğru sinirli bir şekilde yürürken konuşmaya başlar. Gergin, hızlı ve çok sert konuşmaktadır.) 
ELEANOR ARROWA: Size gerçekten delice bir şey söyleyeyim mi? Uçak diye bir şey yapmak isteyen iki kişi vardı, hatırlıyor musunuz, insanlar ona binecek 


ve kuş gibi uçacaklardı, ne kadar komik değil mi? 
Peki ses duvarını aşmaya ne dersiniz? Aya giden roketlere, atom enerjisine, Mars yolculuğuna? Hepsi bilimkurgu değil mi? 

(Durur. Derin bir nefes alır ve daha sakin ve yumuşak bir tonda devam eder...) 

ELEANOR ARROWA; Tek istediğim biraz vizyon sahibi olmanız. Geri çekilip meseleye geniş açıdan bakın. İnsanlık üzerinde tarihte görülmüş en derin etkiyi uyandıracak bu olaya bir şans tanıyın. 
(Bitirdiğinde değerlendirme kurulundaki görevliler birbirlerine bakar. Eleanor, bir sonuç alamayacağını fark etmiştir. Çaresizce ayrılmaya hazırlanır.) 
ELEANOR ARROWA: Özür dilerim. Son 13 ayımı böyle odalarda sizin gibi insanlarla konuşarak geçirdim. Gerçek şu ki siz benim son şansımsmız. Vaktinizi aldığım için üzgünüm. 

(Eleanor konuşmasını sürdürürken, masadaki adama bir telefon gelir. Adam, ayrılmakta olan Eleanor’a seslenir ve telefonda konuşmaya başlar.) 
VAKIF GÖREVLİSİ: Evet efendim. 

(Eleanor dönmüş, masanın önünde ayakta beklemektedir.) 

VAKIF GÖREVLİSİ: Evet efendim. 

(Etkili biriyle konuştuğu bellidir. Eleanor gözleriyle odayı taradığında köşede bir kamera fark eder. 
Odadaki toplantı birisi tarafından izlenmektedir ve telefondaki ses de muhtemelen odur.) 

VAKIF GÖREVLİSİ: Evet efendim. 

(Telefonu kapatan adam Eleanor’a döner. 

Eleanor gergindir.) 

VAKIF GÖREVLİSİ: istediğiniz parayı aldınız. 
(Duyduklarına inanamayan Eleanor sessizce teşekkür eder; odadan çıkarken gülümseyerek köşedeki kameraya da teşekkür eder.) 

ELEANOR ARROWA: Teşekkür ederim. 
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